Bakırköy Lisesi önünde Turgut İbçioğlu öldürülüyor,devrimcilere 


karşı sistemli saldırılar başlıyordu.. 


TERTİP NEREDE PLANLANDI NASIL UYGULANDI? 


Halkın Kurtuluşu 

üst yöneticilerinden 

Metin Yıldırımtürk 

evinde ölü bulundu... 
İNTİHAR MIZCINAYET Mi? 


Fenerbahçe” de bulunan cesedin, sonradan PolitikaGazetesi Yazı İşleri Müdürüne ait olduğu anlaşıldı... 
BU ÖLÜM ÜZERİNDEKİ 

KARANLIK NOKTALAR... 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


tt 


Bütçe için kenetlenen iktidar ve muhalefet 


BÜTÜN ÜLKELERİN 


LERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


saflarında kıpırdanma görülüyor 


ChP VE AP'DE iÇ MÜCADELE BAŞLIYOR 


Vietnam, 
Çin'in görüşme isteğini reddetti 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Vietnam, Çin'in derhal görüşmelere başlama çağrısını reddetti, Vietnam'ın Hindistan Büyükelçisi Nguyen Van Ten, "Çin'in geri çekilmesin- den başka bir yol yoktur" dedi. Yeni Delhi” de düzenlediği basın toplantısında (o Çin-Vietnam anlaşmazlığının daha ne kadar süreceğini bilmediğini söyleyen Nguyen, Çin'in giriştiği harekatın, (Devamı sa.7, sü.7'de) 


Güney Yemen'in saldırısının altıncı gününde 


Kuzey Yemen'de 
Moskova yanlısı bir ayaklanma başladı 


© Suudi Arabistan. 
aleş-kes çağrısında bulundu 


©Suudi Arabistan ordusu alarma geçirildi 


ADEN 
Güney Yemen'in Kuzey Yemen'e karşı giriştiği saldırının altıncı gününde Kuzey Yemen yönetimine karşı Moskova yanlısı bir ayaklanmanın başladığı bildiriliyor. Kuzey Yemen yönetimi, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı. 
Öte yandan, Anadolu Ajansının bildirdiğine göre de, bir Beyrut gazete- 


Sorumsuz yetkililerin çürüllüğü 600 ton portakal sokaklara döküld”. Halk bu yıl tadıyla portakal yiye mezken, çürük portakal yiyen kara keçinin iştahına diyecek yok 


Halde keçiler, kargalar, atlar viyor, manavda 25-30 lira 


A TE 
Çürük portakallar ve Gima adına kesilen falura 


PERŞEMBE 


MART 1979 


350 KURUŞ 


e CHP' de 
Kurultay hazırlıkları ve kulisleri başladı.Grupta 
Meclis çalışmalarını protesto eden Milletvekillerinin durumu tartışılacak 


AP Kırklareli Milletvekili 
Hasan Korkut, kesin ihraç talebiyle 
Haysiyet 
Divanına veriliyor. 


ANKARA (ÖZEL) 

Bütçe oylamasının da tamamlanmasından -sonra, CHP ve AP'de iç mücadeleler gündeme geldi. 
24-26 Mayıs tarihleri arasında toplanacak olan CHP 24. Olağan Kurultayı için partideki bütün gruplar hızlı bir çalışma içine girdiler. Bu arada AP'de de bazı gelişme- 
(Devamı sa.7, sü.3'de) 


AP Genel Başkan Yardımcısı 


Ali Naili Erdem, hükümeti seçime davet effi 


HABER MERKEZİ 

AP Genel Başkan Yardımcısı Ali Naili Erdem dün bir yazılı demeç vererek, "'başarılı olduklarını zannedenlere seçim meydanları açıktır. Hodri meydan. Kendine güvenen buyursun, seçime gelsin" dedi. 

Hükümetin bolluk yerine, fukaralık getirdiğini savunan Erdem, karabor- sa ve kaçakçılığın arttığını, basının temel ihtiyaç maddelerinin okarşılana; 

(Devamı sa./, sü.5'de) 


Kıbrıs'ta görüşmelerin yeniden başlatılması için 


vren'in konuşmasını CHP ve MSP 


Evren IN KONUŞ 


"olumlu" olarak değerlendirdi 


Genelkurmay Başkanı: “Hükümlülere işkence yapmayı, zamanlı zamansız aramalarla vatandaşı huzursuz etmeyi telkin etmek isteyenler aldanmaktadır." demisti. 


1800 


Silahtarağa 


Demir 
Döküm işçisinden sonra 


lanırken. 


Çobançeşme Demir Döküm işçileri de Devrimci Maden-İş e geçti 


(Devamı Sa. 7 Sü, 10'da) Ali Yaşar muhabirimizle konuşurken. 


Maden-İş'ten ayrılan işçiler, Devrimci Maden-İş Şube binasında temsilcilik seçimleri için oy kul 


eAPise yorum yapmaktan kaçındı 

eMHP'li Somuncuoğlu'ndan, Sıkıyönetim hakimleri ile ilgili iddiasını kanıtlanması istendi 


ANKARA (THA) 

Genelkurmay Başkanı Evren'in önceki gün, sıkıyönetim ile ilgili çe şitli iddiaları cevaplandıran açıkla ması geniş yankı uyandırdı. CHP Evren'in açıklamasını, "Memleket gerçekleri açısından bir değerlendir me olarak nitelendirirken, AP,"'yo rum yok" dedi. MSP ise, açıklama yı "olumlu" karşıladığını bildirdi Genelkurmay Başkanı Evren'in açıklaması üzerine, CHP yetkilileri Silahlı kuvvetlerin günlük politika dı şında kalması gerektiğini söyleyerek, “Türk Silahlı Kuvvetleri memleket gerçekleri açısından bir değerlendir me yapmıştır. Bu değerlendirmede, titizlikle üzerinde durdukları konu da, Silahlı Kuvveflerimizin günlük politika içine çekilmemesidir" dediler 


(Devamı Sa. 7 Sü, 10'da) 


Istanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılanan 

Veli Can Oduncu: 


"Erol Doğan'ı 
45'lik Kolt ile değil, 7.65'lik tabanca ile öldürdüm” 


Geniş haber 4. sayfada ) 


Milletvekili maaşı 40 bin 


e 

lira oldu 

©Devrimci ANKARA (ÖZEL) 

Maden-İş Bazı idari görevlilere 

uygulanan göstergelerin 

ŞubeBaşkanı yükseltilmesinden yarar 

i = lanan milletvekillerinin 

Ibrahim Talay: maaşları 40 bin TL'ye Maden-lş'i ulaştı 

HH iz” 657 sayılı Devlet Me 

silip süpüreceğiz murları yasasında yapılan 

İSTANBUL (ÖZEL) değişiklikle yerel idare 

Silahtarağa Türk De- hizmetleri ile Milli İstih 

mir Döküm işçilerinden - barat ve Emniyet hiz 

sonra Çobançeşme De. Devrimci Maden-İş Silahtarağa Şube Başkanı İb- metleri göstergeleri de 

mir Döküm işçileri de, rahim Talay (sağ başta) ve Yönetim Kurulu üyesi gişti. Bu hizmetlerde 


1,2,3 ve 4. dereceler de (Devamı sa.7, sü.3'de) 


Oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi 


ilbaş grubu, Köy-Koop Genel Kurulu 


için mahkemeye başvuruyor 


min Alpkaya'nın fotoğrafı yayınlanmıştır. Sayın Evren'den, 


ği (TÜMOD) tarafından düzenlenen geleneksel Seha Meray ödülü, bu yıl, silahlı saldırılar so- 


radan aşağı düşmedi halinde kabzımallık yapan Rauf Deniz, Mehmet Yetkililer yaptıkları açıklamalarda iç pazardaki Deniz ve Fahrettin Kutlualp'ın sergilerine geldi silcisi Pohl, önceki gün meyve darlığı nedenini ihracatın artışına bağlarken ğinde 7 90'ı çoktan çürümüştü. bu konuda 


im'in Kıbrıs Özel Tem- Bedrettin Cömert, Doç, Dr. Or- 


han Yavuz ve Doç, Dr. Nec- 


Köy-Koop. Genel Kurulu üzerinde tartışma 


© "TKP"nin Sesi sinde, Güney Yemen dev- h malar vi bp m 
2 | İstanbul'da son 4 ay içinde | fonio eha Meray Ödülü, bu yıl, | pine 
ORENT yoğunlaştı m e e : Genel Kurulunda, 
1, 
a “ov | öldürülen dört öğret ln dane ei) liye o ie urulen retim uyesine sağlama dili kü sayısında Genel- rışçı bir çözüm bulunma- . . il è İ kurmay Başkanı Or- sı için, toplumlararası gö- yeni gı e general Kenan Ev- > rüşmelerin yeniden baş- vV rı I uğrafıldığını 
| ren'in fotoğrafı yeri- r LATİF ŞİMŞEK GİMA tarafından Kıbrıs'tan ithal edilen 30 tır latılması amacıyla, çalış- s E SR $ il * cü dü 
| ne, bir hata sonucu | Bu yıl İstanbul'da Finike portakalının kilosu 30 dolusu 600 ton portakal ve limon 3-4 Şubat 1979 malar sürdürülüyor. BM ei , ANKARA (AA) len öğretim üyeleri Ord. Prof, Veri sürdü 
| Emekli Orgeneral E- | liradan, Mersin, Kıbrıs portakalının kilosu 15-20 li- günleri Topka;.ı'daki kavun karpuz ve narenciye Genel Sekreteri Waldhe- Tüm Öğretim Üyeleri Derne- Bedri Karafakıoğlu, Doç. Dr. ANKARA (ÖZEL) 
| Denktaş" 5 hi si alar det Bulut'a verilmesi dolayısıyla , devam ederken, TKP'ye 
| Sayın Alpkaya'dan Topkapı'daki kavun karpuz ve narenciye halinde Kabzımaller portakalın kilosunu 300, limonun la yeni bir görüşme daha za Spaen dört öğretim üye- dün, ODTÜ Öğretim Üyeleri karşı olan Genel Başkan 
ve okucularımızdan | 600 ton limon ve portakal, 400 ton elma ve 100 kilosunu 400 kuruşa GİMA'dan aldıkları (o halde, yaptı. PINE aa eğime; Sm aş Derneğinde bir tören düzenlendi. Hadı baş grubu mahke l özür dileriz. v ton ayva çürütülerek sokağa atıldı (Devamı sa.7, sü.5'de) Özel Temsilci Pohl, Seha Meray ödülünün öldürü- (Devamı sa.7, sü.6'da) meye başvuruvor. İlbaş e sn e. 


(Devamı sa.7, sü. 8'de) (Devamı sa.7, sü.6'da) 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“ANADOLU BASINI 


ax Tozanlı 
Ai 


' SESLENİYOR 


Trabzon'da yayınını sürdüren SONHABER gazetesi 


sahibi Emin Şefik Yılmaz: 


"Aldığımız ilanların paraları da aylarca ödenmemektedir” 


Son Haber gazetesi Sahibi Emin 


maz Anadolu basınının sorularını muhabirimiz 


Mesut Akbay'a şöyle açıkladı: 


1— Basına tanınan, indirimli fiyattan kağıt temini İzmit'ten sağlanabilir. Giresun AKSU kağıt fabrikası indirimli kağıt vermemesine rağmen yakın olduğu için oradan almak zorunda kalıyoruz. Kağıt sorunünda önce bakanlar kurulu kararnamesinde alınmış olan karar düzeltilmelidir. 

* Bu karara göre Basın İlan Kurumu aylık Bülteni'nde yer alan gazeteler indirimden yararlanabiliyor. Bence tüm Anadolu Basını ayırım yapılma- dan bu karardan yararlandırılmalıdır. 
Ve bence esas sorun, gazete kağıdın- dan ziyade matbaalarımızın kağıt sorunudur. Bildiğiniz gibi Anadolu'da 


. matbaacılık ve gazete çıkarma ayrı 


düşünülemez. Aracı tefeci durumun- daki büyük tüccarlar, büyük paralar yatırarak siralamaya girerek, büyük kağıt stokları yapıyorlar. Bunu önlemenin yolu kağıdı bizzat kullanana vermektir. Yani fabrikanın doğrudan doğruya matbaacılara, gazete sahiplerine kağıt vermesi gerekir. Hangi matbaanın ne kadar kağıt kullanacağı hemen hemen bellidir. Kontrolü de yapılır. 


Bunu biraz daha açarsak bugün şöyle bir uygulamayla. , karşı karşıyayız: Matbaacının bütün i işi, SEKA'nın ürettiği her cins kağıttadır.. Yani tüketici durumundadır. Ama bu ihtiyacını fabrikadan değil, kağıt tüccarlarından karşılamak zorunda kalır, ya da fabrikada satıcıya konulan sira ile beklemek zorunda bırakılırsınız. Bir matbaacının sermaye olarak fabrikada aylarca para saklamasına imkan var mıdır? Varsa bile, milyonları yatıran tüccarın yanında kendisine sıra gelir mi? 

2— Araç gereç sorunu önemlidir. 
Mesela şu gördüğünüz 1910 Model baskı makinasını hala çalıştırıyoruz. 
Şimdi bunu yenilemeye kalksak, bırakın ofset tekniği yerine otomatik bir baskı makinesi almaya kalksak milyonları bulan sermaye gerekir. Bu sermayeyi bir matbaacının biriktirmesine imkan olmadığından araç gèreç sorununun çözümü için ya uzun vadeli düşük faizli kredi yada gümrüksüz ithal olanağı sağlanmalıdır. 

Halk bankasının diğer sanat dallarına tanıdığı meslek kredisi matbaacılar için yok. Geriye devletin baskı makineleri için gümrük muafiyeti uygulanması kalıyor. 


3— Anadolu basınının ilanları büyük basında yer alırken buna karşılık büyük şehirdeki ilanlar Anadolu basımna verilmiyor. Ayrıca Basın İlan Kurumu bizim ebattaki gazetelere ilan verilmesi için getirdiği kadro şartını kaldırmalıdır. Bu şartın yerine kalite mevzu aranmalıdır. Öte yandan aldığımız ilanların paraları da aylarca ödenmemektedir. Bu durum bizi büyük sıkıntı içine sokmaktadır. 

4— Mürekkepin, satış fiyatları Türkiye'de fazla farklılık göstermiyor. 
Yalnız fiyatlar anormal artış gösteriyor. Aydan aya yeni zamlar gelmektedir. 

5— Klişe büyük sorundur. Klişe atölyesi kurmaktan çok, kurduktan sonraki maliyeti yüksek oluyor. En iyi çözüm ortaklaşa bir klişe atölyesi kurmaktır. Bunun dışında Turizm ve 


Proleter Devrimci Aydınlık 


SECMELER-I 


ANARŞİ” 


Cüneyt Arcayürek (Hürriyet gazetesi) Hüsamettin Çelebi (Günaydın gazetesi) Orsan Öymen (Milliyet gazetesi) Doğan Yurdakul (Aydınlık gazetesi) 


Genel Dağıtım. 
TUR-DA 
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"TÜRKİYE'DE 


AYDINLIK 
GAZETESİNİN DÜZENLEDİĞİ 

ACIK OTURUM 


Şefik Yıl- 


Tanıtma Bakanlığı çeşitli klişeler hazırlattırarak bize intikal ettirirlerse büyük bir hizmet yapmış olacaktır. 

6— İlan konusuna biraz değinmiştik. Yetişmiş eleman barındırmak, dört elemana aynı imkanı sağlamak ve uzun vadede Anadolu Basının sınırlı gelir imkanlarıyla kolay degil. Kadro mevzuu serbest bırakılırsa, yetişmiş elemanlara maddi imkanlar tanıyıp meslekte tutmak mümkün olur. Aksi takdirde yetişen iyi gazeteciler başka iş alanlarına yöneleceklerdir. Eskiden amatör imzalı yazıları sıraya koyardık. Şimdi imzalı yazı bulmakta güçlük çekiyoruz. Bu böyle giderse gazeteler naylon kadro kullanmaya fiilen başlayacaktır. 

7 Herkes yazdığından, verdiği 
haberden sorumlu olmalıdır. Bir başkasının yazısından dolayı bir sorumlu müdürün ceza çekmesi çok saçma bir şeydir. Tekzip hakkının kötüye kullanılması, gazeteçiler hakkında ağır cezalar, (okavuşturmalar açılması, basının görevini hakkıyla yapmasını engeller. Özellikle bir gazeteciye saldırmak cumhuriyete, fikir özgürlüğü- ne, demokrasiye saldırmak demektir. 

Basın halkın menfaatlerini gözeten haberlere öncelik vermelidir. Sorumluluğunu ve ciddiyetini bilmelidir. 
Basın Ahlak Yasasına uymalıdır kendi kendisini denetleyebilmelidir. Örneğin, geçmişte Trabzon'da yayınlanan Bayraktar Gazetesi bir futbolcuyla ilgili bir haberinden dolayı Basın İlan Kurumu tarafından cezalandırılmıştır. 

Basın her zaman gerçekten "'dördüncü kuvvet" olduğunu göstermelidir. Nasıl ki Abdi İpekçi'nin öldürülmesi ile bir araya gelmişse, diğer yurt sorunları ile ilgili olarak da bir araya gelmeli, gücünü göstermelidir. 

Anadolu Basını anarşi ve terör karşısında zaman kaybetme- den harekete geçmelidir. İnanıyorum ki Basın bugün bir araya gelse birbirleri ile konuşmaktan kaçınan bugünün siyasi liderlerini, ülke gerçekleri karşısında akıllarını başlarına toplamaya, gerek anarşi ve gerekse iktisadi konulara birlikte çare bulmaya zorlayacaktır. 

AYDINLIK— Bu ara "Basın Şeref Kartı" aldınız, gerek bu konuda gerekse gazetecilikle geçen hayatınız konusunda bir - iki şey söyler misiniz? 

Gazeteciliğe 1949 yılında Mürettip olarak Halk Gazetesinde başladım. 1957 yılında şimdi hâlâ yayınına devam eden Hizmet gazetesini ağabeyim Hasan Tahsin Yılmaz'la yayınlamaya başladık. 1968 yılında Hizmet'in sahipliğini bırakarak bugünkü gazetem Son Haber'de muhabirlik yapmaya başladım. 1973 yılında Son Haber'in sahipliğini devraldım. 
HAâl& bu görevime devam ediyorum. 

1979 yılı başında mesleğin en kutsal amaçlarından biri olan "Basın Şeref Kartı'na sahip oldum. Bu demek değildir ki artık görevden ayrılacağım. Belki Son Haberin sorumlu: luğunu çocuklarıma vereceğim, ama çocuklarımla beraber mesleğe ve yurduma olan sorumluluk görevim hayatta olduğum sürece devam edecektir. 


ZONGULDAK 


Zonguldaklıyım. Akşam ticaret lisesinde okumaktayım. Bir taraftan da çalışıyorum. Bu karne tatilinde Niğde'nin Bor ilçesinde öğretmenlik yapan nişanlımı görmeye gitmiştim. Bor ilçesi her- 


sını gösteriyorlar. 


— Duydun mu? 


oluyor. 


rünce elaman eder, 


S j 


Sovyet maşalarının hırpalanması, dünya barışının ve Türkiye'nin yararınadır 


EKİ, Sovyetler Birliği niçin Vietnam'ı Kamboçya'dan sonra Çin'e de musallat etti? 
Deli miydi bu adamlar? 
Çin'in böyle bir şeye göz 


yummayacağını düşünmüyorlar miydi? 
Bunda Çin'in gücü- 


nü ve karşılık verme olanaklarını küçümsemenin payı var elbette. Ama asıl neden dünya koşulların- da ve Rus süper devleti- nin tabiatında yatmaktadır. Üretici güçlerinin gelişme düzeyi, “teknoloji si ve sermaye birikimi bakımından Amerika'dan daha geri olan SSCB, dünya hâkimiyeti mücadelesinde askeri gücüne, bu güç sayesinde yapabildiği baskıya ve bu baskıyı tek tek ülkelerin içinden tamamlayan beşinci kollarının yıkıcı faaliyetine bel bağlamaktadır (esasen Sovyetler'in ABD'yi ekonomik bakımdan geçmeleri de, ancak bu yöntemlerde başarı sağlayıp büyük bir yeniden - paylaşımı gerçekleştirmeleri, diğer süper devletin hammadde, pazar ve sermaye ihraç alanlarını ellerine geçirmeleriyle mümkün olabilir). Adına kısaca ''yumuşama”" denilen bu yayılma taktiği önemli ölçüde Batı'nın ve diğer ülkelerin yıldırılması, dehşete düşürülmesi, Sovyetler'i ve maşalarını tâvizlerle ve İsa tavriyla yatıştırabilecekleri şeklinde bir teslimiyetçi zihniyete (o sürüklenmesi üzerinde dönmektedir. 
1975 - 1978 döneminde bu uygulama Moskova'ya peşpeşe Angola' yı, Etyopya'yı (ve belki Eritre'yi), o Afganistan'ı Güney Yemen'i getirdi. 
Ancak Rusya, 1978'in ikinci yarısından itibaren Batı'nın artan endişesi ve bir şeyler yapma arzusu, Dörtlü Çete'nin sekter zihniyetinin oayakbağlarini geride bırakan Çin'in ise daha esnek ve daha birleştirici diplomatik insiyatifiyle yüzyüze geldi. Bu iki eğilim bir araya gelince, Le Nouvel Observateur'ün "'Sovyetler için kara Aralık” ("decembre noir pour les Sovietigues"') diye adlandırdığı gelişmeyi; antihegemonyacı Çin - Japon anlaşmasının ardından, Amerika'nın Çin'i ta- 


Halil Berktay 


Asistan 


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakürtesi 


nımasını doğurdu. 

Mao Zedung'un 12 
Ekim 1942'de, daha Stalingrad muharebesi taktik savunma (o aşamasındayken işaret ettiği gibi, “Hitler'inki gibi bir faşist devlet, bütün siyasi ve askeri hayatını, doğduğu andan başlayarak taarruz üzerine inşa eder; taarruz durdu mu, kendi hayatı da durur." İşte aynen Hitler'inki gibi bir faşist devlet olan bugünkü Sovyetler Birliği de, siyasi taarruzunu odurdurabilecek bu barış kuşatması karşısında bu yüzden telaşa kapılmıştır. Bu telaşın bir tezahürü, Türkiye" deki taktiklerini güleryüzlülükten sertliğe dönüştürmesi, beşinci koluna “savaş örgütleri" kurup maceracılığın başına geçme talimatını vermesi, İ. Bilen'e Ecevit'e hitaben tehdit mektupları yazdırtması, Doğu Anadolu'daki yıkıcı faaliyetlerini hızlandırması, Moskova'ya giden ekonomik heyetlerimizden kabul edilmesi imkansız tavizler talep etmesidir. Bu telaşın bir diğer tezahürü de, Uzak Doğu'da Kamboçya'ya ve Çin'e karşı Vietnam'ın tasmasının gevşetilmesi olmuştur. Brejnev'in bu kumardaki amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: (a) Özellikle ASEAN ülkelerine ve aynı zamanda Batı'ya, Sovyet gücünün sınırsızlığı ve fütursuzluğu izlenimini vererek dehşet salmak; (b) Gene ASEAN'a veBatı'ya, Çin in bir Victnam'la bile baş edemeyecek kadar "zayif" ve "güvenilmez" olduğunu göstererek, tek çarenin Rusya ile uzlaşmak olduğunu telkin etmek; (c) Çin, Vietnam'a karşılık verdiği takdirde de bunu Çin ile Batı'nın arasını açmak, gelişmek- te olan dünya birleşik cephesini bozmak için kullanmak... Sonuncu ihtimal herhalde Hanoi 


yöneticilerinin pek hoşuna gitmemiştir ama Sov- 


HALKIN SESİ; 


GAZETEMi: 5 MİLYON RALKTIR 


yet yardımı ve 3 Kasım 
1978 anlaşması için bu 
bedeli ödemeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. (İşte öyle bir nokta ki, Türkiye'nin Sovyetler'e dayanarak "devrim" veya "bağımsızlık" veya "'ekonomik kalkınma" yolunda yürüyebileceğini sananlar tarafından başlıbaşına üzerinde düşünülmelidir). Görüldüğü gibi bütün bu hesaplar, tekrar tekrar insiyatifi ele geçirmek, siyasi taarruzu sürdürmek ve dünyayı korkutmak üzerinde düğümlenmektedir. 


Sovyetler Birliği'nin Güneydoğu Asya'daki taktik hedefleri bunlar olduğu. içindir ki Çin'in Vietnam'a karşı giriştiği ihtar harekatı,kendi topraklarını ve halkını korumanın yanısıra, çok büyük bir uluslararası değer de taşımaktadır. Bu karşı-saldırı, bütün dünyanın gözleri önünde Vietnam'ın şımarıklığına set çekmekte; ASEAN ülkelerini ferahlatmakta; Çin'in "güçsüzlüğü" efsanesini yıkmakta; tersi- ne, Rusya'nın sanıldığı kadar kudretli olmadıgını ve çomarını korumayacağını herkese göstermekte; Hanoi'ye Sovyet yardımının gerçek maliyetini ödetmektedir. 
(Bu faturanın çok ağır olacağından kimsenin kuşkusu bulunmasın; bu meseleye dün yayınlanan yazımda, bir dipnot. 
ta değinmiştim). Gene bu karşı-saldırı Moskova'yı, dikkatini son zamanlarda çok yüklendiği Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya kaydırmaya, hatta belki bir kısım birliklerini de Orta Avrupa cephesinden o Sibirya'ya aktarmaya (o zorlamakta, böylece hem Batı Avrupa ve hem de ülkemiz üzerindeki baskıyı hafifletmektedir. En önemlisi bu karşı-saldırı, Sovyet tehlikesi ile yüzyüze bulunan bütün uluslara, kutup ayısına karşı da 


pekala direnilebileceğini ve onun inine tıkılabileceğini öğretmektedir. 
Şimdi Rusya'nın Çin saldırganlığı” sonunda kopardığı yaygaranın olumsuz etkisi, bu yararların yanında tali kalacak; uzun vâdede Çin'in eylemi bütün dünyada teslimiyetçiliği zayıflatıp direnme ruhunu geliştirerek dünya birleşik cephesinin güçlenmesine önemli bir katkıda bulunacaktır. 


Dolayısıyla bir kısım yazar ve aydınlarımızın (örneğin 22 Şubat tarihli Günaydın'da Necati 
Zincirkıran'ın, ya da 23 
Şubat tarihli Milliyet'te Mümtaz Soysal'ın) aldıkları, "Sovyetler Çekoslovakya'yı istila ettiler, Vietnam Kamboçya' yı, Çinde Vietnam'ı; topunun da Allah belâsını versin" şeklinde özetlenebilecek yansızlık tutumu olsun, "Uzak Dogu'daki gelişmelerden bize ne?" anlayışı olsun Dışişleri o Bakanlığı'nın "bütün bunlar barışı ze- 


deliyor" yollu muğlak ifadeleri olsun, dünya gerçeklerini görmezlik- 


ten gelen çok hatalı bir zihniyeti yansıtmaktadır. Güneydoğu Asya' da Sovyet yayılmacılığının durdurulup durdurulmaması, aynı zamanda Türkiye'nin kaderi meselesidir. Vietnam' ın Kamboçya'yı işgal etmesini kınamak ve Çin'in kendi sınırlarını savunmak için giriştiği zorunlu harekâtı desteklemek de, önemli ölçüde yurdumuz üzerindeki Rus tehdidini görüp görmemek veya gördüğümüzde bu tehdit karşısında boyun eğip eğmemek meselesidir. 


Şunu açıkça ve üzerı- ne basa basa belirtelim: Ecevit'in ve çevresinin sarıldığı "dünya barışı için, iki süper devletin birbiriyle anlaşması anlamına gelen yumuşama- dan başka pratik alterna- 


tif yoktur" teorisi, hem kendilerini, hem de kamuoyunu uyuşturmak- 


tadır ve Türkiye'yi felâkete sürükleyebilir. Uluslararası alanda olup bitenleri anlamak için, (a) özellikle, önde gelen emperyalistler o arasındaki kuvvet ilişkileri bir kere değişti mi nüfuz alanları- nın da kuvvet yoluyla yeniden paylaşımının kaçınılmaz olduğu, yükselen emperyalistin gerileyen emperyaliste göre daha büyük tehlike arzettiği ve dünya savaşının denge- nin yükselen emperyalist lehine bozulması sonucu çıkacağı noktalarını kap sayan düzgüf bir emperyalizm teorisine; (b) Sovyetler Birliği'nin bütün 


yaptıklarını bu çerçeve | 


içine oturtan ve onun adım adim» tırmanma taktiğini açıklığa kavuşturan doğru bir "yumuşama" tahliline; (c) yükselen empefyaliste karşı yatıştırnığcılığın, 20. 
yüzyılın hiçbir alt-döneminde ne Hitler baş tehlike iken, ne ABD baş tahlike iken, ne de şimdi Rusya baş tehlike iken esas saldırganı daha da azdırmaktan ve savaşı daha da yakınlaştırmaktan başka bir işe yaramadığını ve yaramayacağını tesbit eden belli bir tarih bilgisine ihti- 


yaç vardır. Barış, rastgele barış güvercinleri uçurmakla korunamaz; 


esas saldırganı hedef alıp onu teşhir ve tecrit etmekle, “Hitler'inki gibi" faşist devletlere karşı direnmekle korunabilir. 


Brejnev, henüz askeri bakımdan kendi Stalingrad'ına varmamıştır. Ama tek tek siyasi buhranlar karşısında takınılacak doğru tavırlar, O'nun siyasi taarruzunu durdurabilir veya yavaşlatabilir. 
Vietnam ve Küba'ya gelince. . Eisenstein'in, Hitler'ci sürüleri Ortaçağ ın Töton Şövalyelerine benzeten Aleksandr Nevsky filminin sonunda, Nevsky'yi oynayan Çerhassov'un yenik yağmacılara hitaben belirttiği gibi, "KILIÇLA: YA-ŞAYAN, KILIÇLA 
ÖLÜR!" Çin'in Şubat 
1979 harekâtı, onlara bu 
doğrultuda küçük bir uyarı olarak tarihe geçecektir. 


Misafir olarak gittiğim Bor” da, başıma gelmedik iş kalmadı 


kesin bildiği gibi MHP' nin yoğun faaliyet gösterdiği, komandoların zaman zaman halka ve ilerici insanlara karşı tertipler düzenledikleri bir yerdir. Geçenlerde evde olmadığımız bir zamanda 


Kars'ta sahte solun baskıları 


Kars feodal baskının yoğun olduğu bir ilimiz. Feodal baskı ve zulüm, biçim değiştirip değiştirip halkın önüne çıkar, Ağa baskısı, memur baskısı, sülâle baskısı, şimdi de sözde "devrimcilerin " baskısı, 

İki yıldan beri Kars ta tehdit unsuru "Dev-Genç " oldu. 
Birbirine kini ve kırgınlığı olanlar aba altından Genç" sopasını göstermeye başladılar. 

Eskiden bir yetkiliye uzak yakın ilişkisi olanlar başkahrını tehdit ederlerdi, Örneğin yetkilinin kirvesi, kadeh arkadaşı vb. gibileri... 
devrimci olanlar abalarının altından 


“Dev- 


Şimdi ise damadı vb. sözde "Dev-Genç" sopa- 


İnsanlar birbirine yaklaşıyorlar, 


"DevGenç'e haber salmış....Hali ya-Akp gidiyor bir dedikodu. Fısıltılar büyüyüp dağ 


İki yıldan beri Kars'ta insanlara, dostlara, tanıdıklara gençleri nasıl bulduklarını sorarım. Bana inanan ve güvenenler etrafına bakınır, kimselerin duymadığını göyaka silkeler. Esnaftan toplanan 


polis gelip benim, balaizımın ve bir arkadaşın açık kimliklerini istemiş. 
Baldızıma "sizin Milli Eğitimden açık adresi- 


nizi istiyorlar" demiş. 
O da söylemiş. 
Ben: olavı sonradan 


öğrendim. Şimdiye kadar emniyetle hiç işim olmadığı için bu durum karşısında şaşırdım. Ola- 
'yı araştırmaya başladık. 
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurduk. 
Karakoldan kimseye ait 


düzenli ve zora dayanan yardım. mecburi gazete almak vh. zuruuklar, Hep bunlar anlatılır, hep bunlaraan yakım 


ihr. Hep aynı sonuç çıkarılır. 


"Bu da deynmci ağalık". 


Haraç vermemek mümkün mü? Bombalanmayı, kurşunlanmayı, saklırıyı göze almayı gerektirir. 

Sonra sahte solun tuzağına düşen arkadaşlarla konuşurum, Halk hep onların yanındadır. Düzenli gazete alırlar, yardım yaparlar. Kars tamamdı, olgunlaşmıştı on- 


larca. 


Arpaçay'da daha çok insanla konuştum. Herkes aynı noktada birleşiyordu. Sahte Sola göre devrimdilik de gericilik de anadan doğma bir kaderdi. 


Filan bakkal ise karşı-devrimcidir. 


“devrimcidir 


", Ondan alış veriş edenler 


Yakinen tanıdığım arkadaşlarım var. Gerici düşüncelerden arınarak devrimcilere sempati duyuyorlar, Gel gör ki Sahte Sol yakalarını bırakmıyor. 

Şimdi sıkıyönetim şartlarında konuşuyorum aynı in - sanlarla, İnsan daha bir derinden kavrıyor sahte Solun 


tahribatını. 


Yıldırım Karabıçak 


açık adres istemediklerini söylediler. Bunun üzerine karakola başvurduk. Olayı anlattık. Polisler "gizli bir işiniz vardır da aranmışsınızdır” dediler. Biz boyle bir şeyımızın olmadığını ve olamayacağını anlattık. 
Bunun üzerine polis memurları bizimle ilgili yazı- yı aramak isterken dışandan gelen polise durumu sordular. O da mutla- ka bizim gizli bir işimizin olduğunu söyleyerek bizi kovdu. 


Daha sonra tekrar Ka rakola başvurmak istedim. Beni uyardılar. 
MHP'liler birbirlerini dövüp ilericilerin isimlerini vererek karakola şikayet ettiriyorlarmış. 

K. Maraş olaylarından sonra MHP'liler Bor'da gerginliği daha da artırmışlar. İlçenin pazar yerine gelen insanlar dövülüyormuş. Anlamadığım bir nokta komandoların ve canilerin üs olarak kullanmak istediği Bor ilçesinde insanlar dövülür, öldürülüyor ölüsü ortadan 


yok edilmek için yakılrken; bu olayların suçluları aranmaz, hatta elini kolunu sallaya sallaya sokaklarda dolaşırken, polisin gizli iş yaptığı iddiası ile devrimcileri araştırmasıdır. Bor'da halkın can güvenliği diye bir şey kalmamıştır. Akşamları 2100'den sonra komandolar kendilerine karşı çıkan insanların evlerini ve kapılarını kurşunlamaktadırlar. Kurşun sıkanlar elini kolunu sallaya sallaya gezerken, suçsuz insanlar sindirilmeye çalışılmakta, bazan da takip edilmektedir. 

Merak ettiğimiz bir nokta da başka illerden gelenlerin kimliği polis karakoluna nasıl, kimler tarafından ulaştırılıyor? 

Unutmayalım ki buolaylar MHP Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' nun her gittiğinde MHP' lilerin her gittiğinde ko mandoların büyük kanl olaylar çıkardığı Bor il çesinde oluvor. 


Bir Okuyucu 


1. Tutum: 


recek..." 


Tne 


lar 


sayılarından alınmıştır.) 


nebilen meselelerdir. 


grup yaratmaktadır. 


tadır. 


“Biz öğrenciler; 


kantine gitmiyoruz. 


zin de açılmasını talep ediyoruz. 


mıştır.) 


Yoruma ne hacet? 


tarılmış bölgeler" 
nin ürünüdür. 


kütücüdür. 


sever-demokrat bir tutumdur. 
Sizce hangi tutum doğrudur? 


SOLDAN SAĞA: I) Açık açık, dosdoğru (konuşmak) 2)Hini kenevirinden çıkarılan bir uyuşturucu madde-Tersi bir ısıtma aracı, 3) Bir harfin okunuşu - Tebrik ctmek. 4)Tamamlayıcı yedek 


parça veya Süs unsuru - Avrupa'da bir millet. 5)Özel 


ayakkabılarla yarışılan, 

suni atlatizm zemini 

6)Kimyada Magnezyum'un simgesi - bir meyva. 7)Oyuk açma işi - Akıl -İ 


Hangisi doğru? 


Doğru tutum şunlardan hangisidir? 
“Ankara Hukuk'ta mücadelemiz sürüyor, sü 


“Okulun açıldığı günden beri devam eden kararlı mücadelemiz artık zafere ulaşmak üze 


“Türkiye'nin her yerindeki, Hukuk Fakültesinde Okuyan ülküdaşlarımızın (memur, evli bekar) | Martta okulda olmaları ve mücadelemize katılmaları gerekmektedir. . ." 

“Siyasal'da kızıl işgali kırdık. . ." 

“1978 Kasım'ın da Siyasal'da başlayan yeni dönem mücadelemiz bütün hızıyla sürmekte- 


“Gelecek dönemlerde daha şuurlu bir SBF (Siyasal Bilgiler Fakültesi) mücadelesi bizleri beklemektedir. Lise tabanlı bir SBF mücadelesi bizleri kesin neticeye götürecektir. SBF ül-Küculeri. mücadelenin dınamosunu Oluşturacak olan liseli ülküdaşlarını SBF'de mücadeleye davet etmektedir. Tabandan beslenecek SBF mü cadelesi gerçek hızına o zaman kavuşacaktır. .. 


“Mücadelemiz inatla ve sabırla sürecektir..." 
(Ara - başlıklarıyla alt -alta sıraladığımız bu pasajlar Ülkücü Gençlik Derneğinin resmi yayın organının 29 Ocak ve 5 Şubat 1979 tarihli 


“DTCF öğrencileri olarak okulumuzun sorunlarını size açıklamayı uygun bulduk. Bu sorunlar aslında Türkiye'deki tise ve yüksek okulların bir çoğunda şu veya bu şekilde gözlemle- 


“Okulumuzda huzur içinde öğrenim görememekteyiz. Bu huzursuzluk ortamını iki azınlık 


“Okulumuzun kantini bu gruplar tarafından işgal edilmiş durumdadır. Sağ tarafta sağcılar, sol tarafta solcular (!), ortada polisler oturmak- 


fikir tartışmasını ortadan kaldıran, sadece okulu birbirlerine mezar etmeyi düşünen bu grupların bulunduğu böyle bir 


“Yurtsever ve demokrat öğrenciler olarak; herkesin rahatça gelebildiği, görüşlerinden dolayı dövülmediği, fikir özgürlüğünün bulunduğu bir kantin istiyoruz. Ayrıca geçen yıl çıkan bir sağ-sol kavgası sonucu kapatılan kütüphanemi- 


“Bizler okulların savaş alanı değil, barış ve dostluk alanı olmasını diliyoruz. Sorunlarımızı ve farklı düşüncelerimizi kavga ile değil, ikna yöntemiyle halledeceğimize inanıyoruz. . 
satırlar 144 imzalı Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencilerinin yolladığı mektuptan alın- 


.'(Bu 


İlk örnek; okulları zaptetmek, oraları "kur. 
haline getirmek zihniyeti- 


Ülküdaşlarını ve hele liseli ülkücü gençliği (0), kendinden olmayan öğrenci kitlesine karşı cihada çağıran bu türkü tek kelimeyle ür- 


İkinci örnek; "Okulların savaş alanı değil, barış ve dostluk alanı olmasını" jsteyen yurt- 


İsme e 


BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


ay 9 aüGdan 
Kind ala Gu OCAR 


Turunçgillerden ki dağ arasında 


kalan ve çoğu bir akarsu ile sulanan alanlara denir, 8)Kimyada Neon'un simgesi - Sunma, sunuş (eski dil) - 


Elinden sık sık, ufak tefek kazalar çıkan. 


YUKARIDAN AŞAĞI: I)İki günde tamamlanan, on kademeli atletizm yarışması. 2) Japonya'da bir liman 


kenti 


- Bir emir. 3)Kimyada Brom'un semgesi 


- Tersi 


telgrafçılkta kullanılan, çizgi ve noktalardan oluşan alfabe 4)Bir tenis aleti - Bir yerli haber ajansının simge - 

5)Tersi iplik takılıp mekiğe takılan zıvana. 6) Sovyetler Birliği'nin doğu sınır bölgesinde yaşa- 


yan bir azınlık milliyet, 8)Tersi Türkiye'nin para (eski dil) 
rak kabul edilen kurban tanrsı. 
balığa etmek. 11)Bir emir - 


biribi. 


7)Tersi bir giyim eşyası. 
9)Boyun eğen 
- Hindu inanışında yok edici ve yaratıcı ola- ve çok kollu olarak temsil edilen 10)Olduğundan fazla gösterme, mü-Evin bir bölümü.12)Du- 


man izi - Beyin ile vücut, vücut ile dış dünya haber- 


leşmeyi sağla yan ince uzun lifler. 


İsveç, Kamboçya'daki Heng Samrin hükümetini tanımayacağını açıkladı 


© Isveç Dışişleri Bakanı Blix: “Zaten Kamboçya'daki yasa dışı hükümet, tüm ülkeyi kontrol altına alamadı” 


© Blix, ayrıca, ülkesinin 250 Vietnamlı mülteciyi kabul 


edeceğini bildirdi 


ABDULLAH GÜRGÜN STOCKHOLM'DEN 
BİLDİRİ YOR 

İsveç (o Dışişleri Bakanı ans Blix, Kamboçya'daki Heng Samrin hükümetini tanımayacaklarını açıkladı. 

26 Şubatta İsveç parlamentosunda bir konuşma yapan Hans Blix, hükümetinin Heng Samrin hükümeti ile ilişki kurpozaeapm ildirdi. 
İsveç» Dışişleri Bakanı, "zaten Kamboçya'daki yasa dışı hükümet tüm ülkeyi kontrol altırfa alamadı" dedi. 

Daha sonra söz alan Moskova anlısı APK (İşçi Partisi "Komünistleri") o milletvekili Alf Lövenbig, hükümete bu kararından dolayı sert bir 


dille çattı. o Lövenbig, Blix'in "politik korkakluk" ve "sahte bir taraf- 


sızlık"' güttüğünü iddia etti. 

İsveç Dışişleri Bakanı Hans Blix konuşmasında, 
Vietnam'dan kaçan 250 
mültecinin İsveç'e kabul edilmesi meselesine de değinmişti. Hans Blix, Vietnamlı mültecileri İs- 

'in "insancıl geleneği- nin" bir gereği olarak kabul edeceklerini söyledi. Blix, sadece Vietnam' daki politik durumu de- 

il, aynı zamanda bu üledeki doğal afetlerinde mültecileri kabul etmelerinde rol e açıkladı. İsveç Dışişleri Bakam, Vietnam'da halkın açlık ve yoksulluk içinde 


Bir koalisyon hükümeti bekleniyor 


İspanyol seçmenleri, bugün sandık 


başında 
3 MADRİD 


İspanya'da genel se çimler için bir ay önce başlatılan propaganda kampanyası dün sona er- di. * seçmenler bugün sandık başına gidiyorlar. 

Gözlemciler bugün yapılmakta olan genel se çimlere katılma oranının 


eski seçimden daha yüksek olacağını kayde diyorlar. 

Madrit'te yayınlanan 


"Diaro 16" gazetesi , seçimleri Başbakan Adolfo Suarez'in Merkez Demokrat Partisinin kazanacağını ileri sürdü 

Dünkü İspanyol gazetelerinin büyük bir çogunluğu, seçimlere katılan iki büyük partinin, Merkez Demokrat ve sosyalist İşçi Partilerinin birbirlerine yakın oranda oy toplayacakları noktasında birleştiler, Birçok yorumcu da seçimlerden sonra bir koalisyon hükü metinin kurulabileceğini yazdı. 


Suudi Arabistan-Yunanistan ortak bildirisi yayınlandı 


Kıbrıs sorunu iki 


toplum arasında 
.. s görüşmelerle 
„s "ge çözülmelidir RİAD(AFP-AA) Yunanistan ve Suudi Arabistan, yayınladıkları ortak bildiride, Orta Doğu'da en kısa zamanda topyekün ve adil bir barışın sağlanması gerektiği - ni belirttiler, Ayrıca Kıbris sorununun adadaki toplumlar arasında yapılacak görüşmelerle çözülmesi istendi Yunanistan, Başbakanı Konstantin Karamanlis'in Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin sonunda yayınlanan bildiride, Orta Doğu'da barışın sağlanması için, İsrail in Kudüs dahil işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve Filistin halkına yasal haklarının verilmesinin gerekli olduğu savunuldu Ortak bildiride ayrıca, Kıbrıs sorununun adadaki iki toplum arasında, BM Genel Sekreterinin denetiminde yapılacak görüşmelerle (o çözülmesi gerektiği belirtildi. 
Yunanistan ve Suudi Arabistan, özellikle ekonomik alanda ikili ilişki - lerin geliştirilmesinden duydukları memnuniyeti de ifade ettiler. 
Karamanlis, Suudi Arabistan gezisini tamamladıktan sonra Suriye'ye geçti. 


olduğunu belirtti. 
"Avrupa komünizmini" savunan VPK (Sol Parti "Komünistleri"') milletvekili Tomy Franzen ise, li i konuşma: da, Vietnamlı mültecilerin kabul edilmesine kar şı çıktı. Franzen, Viet- 


nam'dan kaçanların bir yer bulmak için bin-iki 


bin dolar ödediklerini v yoksul olmadıkların iddia etti 

Diğer bir VPK mil letvekili Bertil Mamrink, sveç'in "Savaş hainleri ne" iltica hakkı verme mesi gerektiğini ve bunlardan ABD ile Fransa' nın sorumlu olduğunu sövledi 


İran, petrolünü millilestirdi 


© İntizam: ” Başlıca amacımız, ülkede düzeni sağlamaktır” © ABD Dışişleri Bakanı, Homeyni” nin bir temsilcisi ile görüştü 


4! > w 


ABD Başkanı Jimmy Çarter ve İsrail Başbakanı Menahem Begin 


Carter'la özel bir görüşme yapmak için 


Begin, Washington'a gitti 


© Kudüs basını, Israil-ABD ilişkilerinin gerginleşmekte olduğunu yazıyo: 


WASHİNGTON 

KUDÜS (AJANSLAR) 

İsrail Hükümetinin, Başbak 3egin'in Camp Darig ÖN fa katılması önerisini reddettikten sonra, Orta Doğu'da barı şın sağlanması için ABD' nin girişimlerini sürdürdü gü bildiriliyor CARTER'IN TUTUMU 

Öte yandan Washing ton'da bir basın toplantı sı düzenleyen ABD Baş kanı Carter, İsrail Başba kanı Menahem Begin'in 
1 Mart günü Washington" 
a geleceğini açıkladı. Or ta Doğu'da barışın sağ lanması için hâlâ bazı en gellerin bulunduğunu söyleyen Carter, bu en gellerin aşılamayacak ni telikte olmadığını belirt ti 

Begin'in Camp David zirvesine (o katılmayacağı haberi üzerine Carter, a lışılmışın dışında sert bir ifadeyle Orta Doğu da Beginin tutumu yü zünden barışın sağlanma sının güçlüklerle karşılaş tığını ima etti 

Carter'in Begin'le yi ne Camp David'de yapa cağı özel görüşmede ken disini zirveye katılmak i çin ikna etmeye Çalışa cağı tahmin ediliyor 

İsrail basını ise, ABD" nin Mısır tarafını tuttugunu yazdı ve Carter'ın Tel Aviv Hükümetine bas kı yaptığını belirtti. Bu arada "Maarif" gazetesi, hükümetin tutumunu 


açıklamak için şu sloga “Carter'a e 


nı kullandı vet, zirveye h 
BEGİN VEN 
HALİL'İN 

AÇIKLAMALARI 
İsrail Başbakanı Me nahem Begin, Mısır'ın son zamanlarda tutumunu "Ciddi bir şekilde sertleştirdiğini"' söyledi Begin, Mısır'ın ilk Camp David zirvesinde anlaşmaya varılan konuların dışında girişimlerde bu 


Çin'de yeni bir doğum kontrol hapı geliştirildi 


PEKİN (THA) 

Çin Halk Cumhuriyeti'nde erkekler üzerinde yüzde yüze yakın başarı sağlayan bir doğum kontrol hapı geliştirildiği 


r 


AFA 


açıklandı 
Yeni Çin Haberler Ajansının verdiği habe 


re göre, sözkonusu ilaç tamamiyle bitkisel olup bazı otların kökleri ve pamuk (o çekirdeklerinin öz sularının karıştırılmasıyla hazırlandı. Ajans, Çinli bilim adamlarının ilacı 10 bin erkek üzerinde denediklerini, alınan sonuçların yüzde yüze yakın oranda başarılı olduğunu ve ilacın hiç bir yan etkisi görülmediğini de bildirdi. 


kaydederek, barışın amacıyla 


lunduğunu 
Orta Doğu'da sağlanması ikinci bir Camp David zirvesine (o katılmamanın doğru olduğunu iddia et ti 

Öte yandan yarıresmi 


Suudi Arabistan Kralı Halid, Orta Doğu gezisi sırasında Blumenthal'i kabul ederek, 


“El Ahram" gazetesine bir demeç veren Misir Başbakanı Mustafa Ha 


lil, Begin'in yeni önerilen zirveye katılmama ka rarının Mısır ile hiç bir il gisi olmadığını söyledi 

Begin'in Washington'a 


geldiği zaman kendisi ile görüşmekten başka bir çaresi olmadığını belirten Mustafa Halil, yeni bir zirve önerisinin İsra il Dışişleri. Bakanı Moşe Dayan'dan geldiğini hatırlattı 


160 Maliye Bakanı 


iki ülke arasındaki ilişkileri ele almıştı. 


Carter: "Suudi Arabistan'da 


üs kurmayacağız” 
© ABD Başkanı, Urta Doğu Ülkeleri fe ilişkileri sıklaştıracaklarını 


söyledi 


WASHİNGTON (AA) 


ABD Başkam Carter, Suudi Arabistan'da askeri üs kurmayı planlamadık larını açıkladı. Washing ton'da hir basın toplan tisı düzenleyen Carter Orta Doğu'nun ABD için büyük önem taşıdığını, 


bu nedenle de bölgedeki Amerikan dostlarıyla i lişkilerini | sıkılaştıracak larını söyledi Konuşmasında iran konusuna da değinen Carter, İran'daki yeni yönetimin, ABD ile iyii lişkiler kurmak arzusun da olduğunu ve yakında 


Fransa Devlet 
Başkanı Meksika'da 


MEXİCO 

Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Estaing Meksika'ya resmi bir zi yaret yapmak amacıyla dün Paris'ten ayrıldı 

İki ülke arasındaki i-Uşkilerin ele alınacağı görüşmeler sırasında esas 0- larak Meksika'nın Fransa" ya daha çok petrol ihraç etmesi sorunu gündeme gelecek. Bu arada başkent. Mexico City'de bu lunan Fransız "Renault" otomobil fabrikasının da genişletilmesi için temasların yapılacağı bil diriliyor. 

Fransız Devlet Başka nı Giscard d'Estaing'in 
4 gün sürecek ziyareti 
sırasında Meksika Devlet Başkanı Jose Lopez Portillo ile üç kez bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen ve dünyada- ki diğer gelişmeleri de ele almaları bekleniyor 

İngiliz BBC radyosunun muhabiri, Meksika 


Hükümetinin ve başkent halkının Fransa Devlet Başkanını en iyi bir şekilde karşılamak için hazırlandığını bildirdi 

Mexico City'deki çe şitli diplomatik kaynaklar da, bu ziyaretin Meksika ile Batı Avrupa a rasındaki ilişkileri ge liştirmede olumlu bir rol oynayacağını kaydettiler. 


PETROL SATACAK 
Meksika 


Fransa'nın 
Büyükelçisi Jean Rene 
Bernard, Meksika'nın 1 
Ocak 1980'den itibaren Fransa'ya günde 100 bin vari! petrol satmasını öngören bir sözleşmenin geçen Pazar günü imzalandığını açıkladı 

Büyükelçi Bernard, coğrafi durumu, siyasal istikrarı ve dış finansman sorunu bulunmadığı için Meksika piyasasının Fran SIZ yatırımcıları için ilginç bir piyasa olabile ceğini sözlerine ekledi 


Amerika'ya 


dığını belirtti 

Carter, şöyle dedi: “Ayetullah Homeyni hükümetinin bizimle iyi ilişkiler kurmak istediği gözlenmiştir. ABD'nin T ran'da meydana gelen bu değişikliğe kendini alıştırması ve gelişmelere ayak uydurması gerekmektedir 

"Biz ABD'nin çıkarlarını korumak için eli mizden geleni yapıyor ve yeni ittifaklar yeni dostluklar, yeni siyasal ve ticari bağlar kurmaya çalışıyoruz." 

Daha sonra Mısır-Israil barış görüşmeleri konusunda bilgi veren Carter, Perşembe günü İsra il Başbakanı Menahem Begin'le Beyaz Saray'da “açık ve samimi" bir görüşme yapacağını bildirdi. Carter, bu görüşme- nin sonucuna göre, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı ya da Başbakan Mustafa Halil'i Camp David görüşmelerine devam etmek üzere Amerika'ya davet edeceğini açıkladı. ABD Başkanı bu arada, Begin'in son Camp David o görüşmelerinden bu yana hiç bir ilerleme kaydedilmediği yolundaki görüşüne katılmadığını söyledi 

Çinhindi'ndeki olaylarla ilgili olarak hükümetinin tutumu konusunda da bilgiler veren ABD Başkanı, Çin'in Vietnam' a karşı giriştiği harekatı onaylamadıklarını bildirdi. Bununla birlikte bu olayın, Pekin'le Washington arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti. 


petrol satmaya başlayacağına inan- 


TAHRAN (AJANSLAR ) 


İran Petrol Kumpanyası Başkanı Hasan Nezih, Kumpanya'nın Tahran'daki merkezinde dün düzenlediği basın toplantısmda İran petrolünün bundan böyle millileştiri leceğini açıkladı. Satış lar üzerindeki iskontöla rın tanınmayacağını belirten Nezih, İran'ın pet rol dışındaki mallarının da eskisinden daha çok ihraç edileceğini söyledi. 


AMİR İNTİZAM: 
"BAŞLICA AMACIMIZ ÜLKEDE DÜZENİ SAĞLAMAKTIR" 


İran Devrimci İs lam hükümeti adına bir açıklama yapan Başba kan yardımcısı Amir İn tizam, "Başlıca amacımız, yasaların gereğini uygulamak ve ülkede düzeni sağlamaktır"' dedi 

“İntizam yaptığı konuşmada, özellikle büyük kentlerde hala bazı silahlı grupların halka “dehşet saçtığını söyledi Olay çıkaran bu kişilere karşı yasanın gerek lerini yerine getireceklerini belirten İntizam, ülke içinde karışıklığa bir an önce son verilmesi gerektiğini bildirdi 

Bu arada, önceki gün iki silahlı grup Tahran'da İntercontinental Oteli önünde çalışmaya girdi ler. Sağcı olduğu bildi rilen otuz kadar kişi ile «bazı tedbişci gruplar ara sında patlak veren silahlı çatışma İslam milis kuv vetlerinin müdahalesi ile bastırıldı. 


BİR İŞKENCECİ DAHA İDAM EDİLDİ 


Konsar kenti jandar me komutanı El Yası, Şah dönemi boyunca 


halkın üzerine ateş açtır- 


mak, toplu adam öldürmek, ve işkence yaptırmak suçlarından yargılandı ve kurşuna dizi- 


lerek idam edildi. 
VANCE: HOMEYNİ'NİN TEMSİLCİSİ İLE 
GÖRÜŞTÜ 


ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, 27 Şubat günü Homeyni'nin Washington'daki (o temsilcisi Şehriyar Ruhani ile bir görüşme yaptı. 

Ruhani'nin isteği üzerine yapılan görüşmede, Vance ABD'nin Bazergan hükümeti ile iyi ilişkiler kurmak istediğini ve İran'ın güçlü, bağımsız ve istikrarlı bir ülke olması dileğinde olduğunu belirtti. 

Washington'daki gözlemciler, Vance - Ruhani görüşmesinden sonra ABD'nin Homeyni yönetimi ile ilişkilerini yogunlaştırma talebinin da- 


Brezilya'da Rio Karnavalının üç günlük bilançosu: 


161 ölü, 11.200 yaralı 


SAO PAULO ( AFP-A A) 

Bir Brezilya yetkilisinin açıkladığına göre, "Geleneksel" Rio Festivalinin ilk üç gününde toplam olarak 16l kişi hayatını kaybetti. Aynı yetkili 11,200 kişinin de hastanelerde tedavi gördü- günü açıkladı. 

Ölümlerin büyük bir ço ğunluğunun aşırı alkol ve kavga sonucu olduğu öğrenildi. Bu arada trafik kazalarında da büyük bir artış kaydedildi. 

Brezilya polis yetkililerinin bildirdiklerine göre, fes - tival döneminden yararlanan çok say'da hırsız faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bu arada Brezilya'daki (o diktatörlüğe karşı mücadele eden bazı grupların da büyük çaplı suikast ve saldırılara hazırlandığı gelen haberler arasında yeralıyor. 

Dans, müzik ve içki- nin hakim olduğu Festivale (o Brezilyalılırdan çok yabancı ülkelerden gelen turistler ilgi gösteriyor. 


na da açık bir şekilde ortaya çıktığını belirttiler. 


HOMEYNİ İRAN'DA ADALETİN ÇOK 
KÖTÜ BİR 
DURUMDA 
BULUNDUĞUNU 
SÖYLEDİ 


Ayetullah o Homeyni, İranlı hukukçulardan kurulu bir heyet önünde yabtığı konuşmada, İran" da adalet mekanizmasının çok kötü bir duruma geldiğini söyledi 

Haberi 


veren "Iran 


Devriminin Sesi” radyosu, Homeyni'nin Şah rejimini adaleti yozlaştırmakla suçladığını ve hukukçuları adaletin korun- 


€ L b A delisi Silahlarını Bazergan hükümeline teslim etmeyi reddeden ve “İran devrimini radikalleşliMek"' isteyen tedhişçi gruplar dün de Tahran'da İnterconlinental Oteli 


önünde çalışmaya girişliler 


masında birleşmeye çagırdığını bildirdi. 

Homeyni ayrıca, Batıda uygulanan adalet yasalarının iyi olduğunu ancak yanlış ya da yetersiz olarak uygulandığını üstelik sözkonusu yasaların İran'a uygun olmadıını belirtti. 


Homeyni, İranlı hukukçuların ülke koşullarına uygun bir adalet sisteminin kurulmasına çalışmalarını istedi. 


Hatırlanacağı üzere bazı batılı çevreler, işkenceci generallerin ve SAVAK yetkililerinin idam edilmeleri karşısın. 
da, İran'da sorgulamala: rın düzenli bir şekilde ya: pılmadığını öne sürmüş- 


Irkçı Rodezya rejimi, Angola'daki mülteci kamplarını bombaladı 


Bombardıman sırasında 192 kişi öldü, 
517 kişi de yaralandı 


LONDRA (AA) 


Angola yetkilileri ırkçı Rodezya bombardıman uçaklarının mülteci kamplarına yaptıkları saldırılar sonucu 192 kişi. 
nin öldüğü ve 517 kişinin yaralandığını açıkladılar. 


“Angop" haber ajansı tarafından yapılan açıklamada Pazartesi günü düzenlenen hava saldırısının, bugüne kadar ki en büyük saldırılardan birisi olduğu ve Angola topraklarına karşı yapılan ilk saldırı olduğu söylendi 


Salisbury'den yapılan açıklamada ise saldırının Yurtsever Cephe'ye bağlı ZAPU gerillalarına karşı düzenlendiği söylendi . 

SWAPO 

Öte yandan Güney 
Batı Afrika Halk örgütü SWAPO, son üç ay içinde 
ırkçı birliklere bağlı 300 
askeri savaş dışı bıraktığın açıkladı. Angola haber ajansının dünya kamuoyuna yaydığı bildiri - de, SWAPO birliklerinin iki ırkçı askeri üssü yıktığı ve iki keşif uçağını düşürdüğü belirtiliyor. 


İLAN 
TCDD 
ESKİŞEHİR LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ MÜESSESESİ (10000 Kg. BAKIR KAPLI ELEKTROD SATIN ALINACAKTIR) 


1 Muessesemiz ihtiyacı olan 10000 Kg. BAKIR 


KAPLI ELEKTROD, 


Teknık Şartname, Tip Mukavele ve Eksiltme Şart- 


namesıne göre kapalı zarfla narak satın alınacaktır. 

2- Eksiltmesi 
14.30'de Müessesemi luğunda yapılacaktır 

3- Muvakkat 

4— Talıplerin kapalı teklif mektuplarını 


saat 


19/3/1979 Tarih Pazartesi 


teminat muvakkat 


eksiltme suretiyle teklif ali- 


günu 
Z Alım Satım Komisyon- 


teklif tutarının %7'sidir. 
teminatları ile birlikte eksiltmenin yapılacağı gün 


ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5— Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teshm edilmeyen veya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 


6— Bu işle ilgili 


Şartnameleri bedelsiz olarak Ko- 


mısyonumuzdan temın edilebileceği gibi istenildiğin- de posta ile de gönderilecektir. 

7— E. L. M. S. Eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkıl eden işi ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talıbe ihale etmekte tamamen serbest- 


tir 


İSTANBUL 2. 
İFLAS 
MEMURLUĞUNDAN 

İFLASIN 

ACILDIĞINI 

BİLDİREN İLAN 
Dosya No: 1979/6 


Eyup, Bahariye, Caddesi, Bostan Sk. 2/İ adie. 
smde mukim “YAŞAR rk NSUCA SANAYİİ 
A.Ş.” nın iflasına, iflasın saat: 15.5'den itibaren açılmasına Istanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesının 23.2.1979 gün ve 1978/500 esas sayı ile karar verilmiş ve iflasın açılmış olduğu İ.İ.K. 
nún 166. maddesine istinaden teblıgolunur. 26.2. 
1979 
istanbul 2, iflas Memuru 

Salıh Hınçal 
Basın: 1499-239 


( Basın: 11730 - 234) 


İSTANBUL İKİNCİ 
İFLAS 
MEMURLUĞUNDAN 
İFLASIN 
AÇILDIĞINI 
BİLDİREN İLAN 

Dosya No: 1979/5 


İstanbul, Tophane, Lüleciler caddesi, no: 
29 adresinde mukim 
“MEHMET EMİN AY-LIK'ın iflasına ve iflasın 14.2.1979 günü saat 14.55 den itibaren açılmasına, İstanbul Asliye 
2. Ticaret Mahkemesin ce, ayni gün 1978/155 esas sayı İle karar veriimiş olduğu ve iflasın açılmış bulunduğu, İc. 
İf. K.nun 166. maddesi gereğince İlanen tebliğ olunur. 23.2.1979 

İstanbul 2. İflas Memuru 

Salih Hınçal 
Basın: 1500-238 


Reha Akbay 


Kuzey Yemen Devlet Başkanının makam odasında bombalı bir suikaste kurban gitmesin- den ve Moskova'nın bu ülkede Güney Yemen eliyle bir darbeye kalkışmasından bu yana bir yıl geçti. Ve şimdi, Güney Yemen'deki Moskova yanlısı iktidar, bir kez daha Kuzey Yemen'e saldırıyor. Sovyet silahlarıyla, Sovyet subaylarıyla donatılmış Güney Yemen birlikleri Kuzey Yemen içlerinde süratle ilerliyor, kentleri birer birere ele geçiriyor, açıkçası ülkeyi istila etmeyi hedefliyorlar. 

Saldırının ilk anında, ortalığı Kuzey Yemen'in saldırısına uğradık" diye kuru gürültüye boğan, "Yavuz hırsız"! misali "'ev sahibini bastırmaya” çalışan Aden yönetiminin foyası, çok geçmeden meydana çıktı. Şimdi görünen o ki, Rusya'nın bu Kızıl Deniz ağzındaki bekçisi, Kuzey'i bir uçtan bir uca işgal etmeye ve bir oldu bittiyle orada da kendileriyle aynı kumaştan dokunmuş bir "devrim hükümeti" kurmaya hazırlanıyor. 

Bu, Güney Yemen'in bu yolda attığı ilk adım değil: Bir yıldır Kuzey Yemen sınırında çatışma yaratıyor, komplocu faaliyetlere girişiyor. Hele bugünlerde bu sorunu çözmek Moskova ve dolayısıyla Güney Yemen için daha bir hayat memat meselesi: Üç bir yandan kuşatma altına giren Rusya, 1978 sonundan itibaren, olanca gücüyle Güneye, zayıf halka tespit ettiği Orta Doğu'ya yükleniyor. Onun bu saldırısında yer alan ileri hatlardan biri de Güney Yemen yönetimi. Nitekim, Abdülfettah İsmail-Nasır Muhammed kliği, gerçekten de Moskova'nın "'yüzünü kara çıkarmıyor" attığı her adımda Küba ve Vietnam'dan geri kalmayacağını ispatlamaya çalışıyor. Eh, bu kadar da olmasın mı? Kızıl Deniz'e Sovyet filoları boşuna mı dolduruldu? Boşuna mı kurdu Doğu Almanya deniz üssünü Aden Körfezine? 

Güney Yemen yönetimi, şimdi göğsünü gere gere, "Kuzey Yemen topraklarında önemli başarılar" kazandığını, "kurtarılan Kataba kenti halkının devrime katıldığını" cümle aleme ilan ediyor. 

Hele şu işe bir bakınız: Bu ne kadar büyük bir şövalyelik ki, hem "işgalci savuşturuluyor. 
hem de "işgalci ülkenin" halkına alelacele bir "devrim" bahşediliyor? 

Demek, "Kuzey Yemen saldırmak gafletinde bulunmasa", bu ülkenin halkı, Güney Yemen'in bir zahmet taşıyıverdiği "devrim" den mahrum kalacak! 

"Himmetin" böylesi de yeni moda oldu: Hem başka bir ülkenin topraklarını çiğneyecek, devlet bağımsızlığını ayaklar altına alacaksın, hem de yaptığın işi açıklarken, "Bunun işgalle ne alakası var, ben kendimi savundum, bu arada bir de devrim götürdüm" diyeceksin. 

Tıpkı Vietnam'ın Kamboçya'nın başına musallat ettiği "Heng Samrin Devrimi" gibi... 

Tıpkı Mengistu yönetiminin, Etyopya topraklarında Somali halkı hesabına kurduğu 


"Somali Selamet Cephesi" gibi.... 


İstanbul 2. İflas Memurluğundan İflasın açıldığını bildiren ilan Dosya No: 1979/3 


İstanbul Divanyolu Klodfarer Caddesi Coşkun ap. 27/1 adresinde mukim ÖZGÜT NESRİN BALKI (PEKTAŞ)In iflasına ve iflasın 4.5.1973 günü açılmasina İstanbul Asliye |, Ticaret Mahkemesince yi verilmiş bulunduğu ve iflasın açılmış olduğu İ.İ,K. 
nun 166. maddesi gereğince ilanen tebilğ olunur. 
27.1.1979, 

İstanbul 2, flas Memuru Salih Hınçal 
Basın: 1501-237 


İSTANBUL 9. cu İCRA MEMURLUĞUNDAN GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO:1977/48 


Eminönu - Nişanca Mahallesi, Daltaban Yokuşu sokağında kain 12 kapı numaralı, 117 pafta, 757 ada, 8 
arsel sayılı ve 444.84 M2 sahalı A ve B bloku dħayi» 

eşer katlı ve bodrumda depolu 19 daireli Kargi 

apartımanın B Blok bodrum katta 13 bağımsız bölüm nolu 60/1000 arsa paylı daire bir borçdan dolayı Nea edilmiş ve açık arttırma suretiyle satışa Çıkarılmıştır. x 

İMAR DURUMU: İs. Bel. İmar Müd.nün 5.7.1978 Ta. ve 409 sayılı imar belgesine göre: Yazılı notlar muvacehesinde, H: 9.50 Mt, irtifaında, krokide taralı kisımda, bitişik nizam inşaata müsaade edilmektedir. 

EVSAFI: Gayrımenkul Aksaray'dan Kumkapı'ya giderken Nişanca caddesinden sol tarafda bulunan Tuğrakeş sokağından çıkılan ve bu sokağın sonundan devam eden yokuşun başında bulunan Çoban Çeşmesi Sokakda 12 kapı nolu Deniz Apartımandır. Apartimanın B Biok girlşeıgöre zemin katdaki dairşsidir. Satışa mevzu daire Çoban Çavuş sokağından girilen B Blokunun giriş katında 13 bağımsız bölüm olmaktadır, Daire giriş,antre, hol, 4 oda 1 mutfak, WC, banyodan müteşekkildir. Elektrik ve su vardır. 

KIYMETİ: 300.000.00 TL. kiymet taktir edilmiştir. Müzayedeye iştirak edeceklerin muhammen kiymetin %10 nispetinde nakti teminat akçesi yatırmaları veya milli bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri ıcap eder. Dellaliye resmi, ihale damga pulu bedeli, tapu harç ve masrafları ile tahilye ve tesilm masrafları alıcıya aittir. ; 

ilk açık arttırması 10.4.1979 Salı günü saat 11.30 
dan 12.00'ye kadar İstanbul'da 9.cu icra dairesinde yapılâcaktıı. Artırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 30.3.1979'dan itibaren dairedeki özel kartonda açık bulundurulacaktır. Taliplilerden şartname tâlep edildiginde 500 krş luk posta pulu gönderieiğin de adreslerine bir örneği gönderilecektir. İlk açık artırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin “675'nı bulmadığı taktirde ençok artıranın taahüdü bakı kalmak üzere artırma 10 gün daha uzatılarak onuncu 20.4.1979 Cuma günü saat 11.30'dan 12.00'ye kadar yıne İstanbul da ĝ.cu icra dairesinde yapılacak İkinci açık artırmada ençok artırana ihale olunacaktır. İpo- tek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve İrtifak hakkı sahiplerinin haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgelerle 15 gün Içinde icra dairesi- ne bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu slcilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasından hariç kalırlar. Daha bilgi edinmek isteyenlerin memurluğumuzun 1977/48 sayılı dosya numarası lle memurluğumuza müracaatları, alıcıların satış mahallinde ve saatinde hazır bulunmaları ilan olunur 

İst.9.cu İcra Me. 
(Basın: 1498 - 240) 


Menkulün Açık Artırma İlanı TC. 
Üst. 1.nci İcra Dairesi Dosya No: 1978/577 


Bır borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kiymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır. 

Birinci artırma: 5,3. 1979 günü saat 12.00 12.15' 
de USK. Çamlıca, Ferah M. Akçay Sk, 4/A, deyâpılacak ve o günü kıymetlerinin *675'ine istekli bulunmadığı takdirde 6.3.979 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en Çok fiat verene satılacağı ve satış sartnamenin icra dosyasından görülebileceği, masrafı. verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla icra memurluğuna buşvurmaları ilan olunur, 

19: 


İcra Memuru. M. Mühür ve 


-979 
mzā 


Muhammen kıymeti 
Lira Krs 


30.000 00 2: 


Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli netelikleri) 

£zer marka 60.lik mavi renkli faal motorlu şerit tezgahı. 


(Basın: 1493 - 236) 


1 Mart 1979 


Gülay Kurnaz 


Kale Kilit işgali ve”"TKP” 


ł Ajanslardan önce işgalin haberleri gelmeye başladı. Bir grup, gece yarısı. Kale Kikit'in kapr sma dayanmış. Bekçiler önce silahsızlandınılmış, sonra rehin alınarak fabrikaya sokulmuş. 
Kapılar bacalar kaynaklanmış, işgal başlamış. 

Arkasından fabrika etrafında alınan güvenlik tedbirleri haberleri... 6. Tümen Komutanı işçi temsilcileriyle görüşmüş, Sonuç alınamamış, Çevrede hava gergin. İşçiler içerde mahsur, (dışarda tertibat yoğun. 

Derken, günün son haberi geliyor: İşgal kırıldı. 300 işçi sıkıyönetime götürüldü. Sorgula” malar devam ediyor. 


= özene e 


**k 


| Aynı saatlerde, Türkiye'nin uzaklarından, 


j Doğu Almanya'dan TKP'nin Sesi radyosunun Kale Kilit'le iigili yorumu yayınlanıyor: 

"Kale Kilit direnişi, sıkıyönetimin bağrında, 

işçi sınıfının savaşım bayrağı olarak yükseliyor." 

E Sıkıyönetim iki ay daha uzatıldı. Ama işçi- 


ler sıkıyönetim koşullarına boyun eğmedi, eğmeyecek." 
, “Kale Kilit işçileri, patronun saldırısına saldın ile cevap vermiştir. Kale Kilit işçileri İGD' nin.ve İKD'nin desteğinde sıkıyönetime karşın savaşımlarını sürdürmeyi bilmişlerdir."' 

#** 

Olayın başına dönelim. 

Kale Kilit direnişi bundan üç ay önce başlamıştı, Mücadelenin özü, sendika seçme özgürüğünün savunulması idi, z 

Sendikalaşmak istedikleri için kapı önüne 

onan 300 işçi, kar kış demeden, yokluk demeden, tam üç aydır kadınıyla erkeğiyle direniyordu. d 


Ancak, iki gün önce, tam da sıkıyönetimin uzatılması kararının alındığı gece, kimin yönlendirdiği belli bir grup, bir gece harekatı düzenliyor, Ani bir baskınla bekçi kulübesi sarılıyor. Bekçilerin üzerindeki silahlara ve kulübe- deki av tüfeklerine el konuluyor. Kapıda bekleyen dört bekçi "'rehin"' alınıyor ve işçiler içefi alınıp kapılar kaynaklanıyor. 

Böylece, haklı bir temelde, haklı talepler etrafında başlayan bir mücadele, TKP'nin "'savaş bayrakları" uğruna, sonu olmayan bir maceraya, başarı şansı olmayan bir noktaya sürükleniyor. Rehin alınan bekçiler kamuoyunda merhamet toplarken, Kale Kilit işçilerinin direnişi, bu,gece harekatı ile haklı zeminden uzaklaşıyor. 

Kale Kilit örneğinde, karanlık bir siyasetin kitlenin haklı taleplerini istismar edişinin, kendi gerici emellerine alet etmeye çalışmasının tipik bir örneğini görüyoruz. 

İşçiler, sendikalaşmak ve işlerine geri dönek istiyor. 


* Ya TKP ne istiyor? 

Birkaç yüz kişinin işten atılması, örgütlenmenin yarıda kalması "TKP'nin derdi mi? Derdi olsaydı, Daysallar, dört yıldır yüzlerce küçük fabrikadaki örgütlenmeyi yarıda bırakır, işler biraz sarpa sarınca işçilere dönüp "başınızın çaresine bakın" der miydi? Yıllardır binlerce işçinin fabrikalardan atılışını gözünü kırpmadan seyreder miydi? 


TKP'nin Kale Kilit işçilerinin işe dönmesi e, sendika seçmesi ile ilgilendiği yoktur. O- un, bugünlerde ilgilendiği tek şey, Türkiye'de rışıklık çıkarmaktır. Onu ilgilendiren, kurmayı düşlediği savaş örgütleri, savaş mangalarıdır. TKP bugün var gücüyle Türkiye'deki iç kargaşalığı körüklemeye, gerici bir iç savaş kışkırtmaya çalışmaktadır. 


İşte, Kale Kilit direnişinin tam da sıkıyönetimin oylandığı gün çıkmaz bir yola sürüklenmesi, gece baskınları düzenlenmesi ve TKP'nin Sesi'nin olaydan "'sıkıyönetimin bağrındaki sayaşım bayrakları” şeklinde söz etmesi, hep bu gerici siyasetin bir uygulamasıdır. 

Kale Kilit örneği, belki küçük ama tipik bir örnektir. Ve bize şunu öğretmektedir: Bir eylemin ilericiliğini, sınıfa hizmet edip etmediğini belirleyen şey, ne bazı haklı taleplerin savunulması ne de katılanların sayısıdır. Belirleyici olan, eyleme yön veren siyasettir. Bu siyasetin eylemi hangi amaçla yaptığıdır. 


DISK, 1 MAYIS KUTLAMA KOMİTESİ OLUŞTURDU 


İSTANBUL (ÖZEL) 


DİSK Yürütme Kurulu 1 Mayıs Bayramının 
1979 yılında da bir törenle kutlanması yolunda karar aldığını ve bu konu ile ilgilenmek üzere yetkili bir komite kurulduğunu açıkladı. 


DİSK Ajansının bil- 


DİSK, Oleyis üyesi işçilere'sözleşmenin 


dirdiğine göre Genel Sekreter Fehmi Işıklar'ın başkanlığındaki komite- de Tuncer Kocamanoğlu, Burhan Şahin, Kenan Budak, Kemal Akar, Saim Ethem ve Selahattin Uyar bulunuyorlar. 
Komitenin ilk iş olarak yasal başvuruları yaptığı öğrenildi. 


işçi-sendika 


SSK'da konacak eylem, Türk-İş'e sorun oldu 


© Halil Tunç, meselenin Bakanlıkla görüşme yoluyla hulledilmesini isterken, Sağlık-Iş etkin eylem öneriyor 


© Türk-Iş'teki diğer sendikaların uyarı tarzı bir eylemden yana oldukları bildiriliyor 


ANKARA (ÖZEL) Sağlık-İş SSK işçilerinin memur yapılmasına karşı eyleme geçilmesini isterken, Halil Tunç' 


un bu öneriyi kabul etmeyerek sorunun görüşmeler yoluyla çözümlenmesini savunduğu öğrenildi. 


Sağlık-İş Başkanı 


Mustafa Başoğlu dün eylem önerisini Halil Tunç a götürdü. Halil Tunç ise sorunun görüşmeler vo- 


Saat 16.00. Maden-İş Genel Başkan Vekili Murat Tokmak ile 1. Bölge Temsilcisi Suat Esinsel'in yaptığı görüşmelerden sonra ana kapı açılıyor. İlk çıkan kadın işçiler. Tek tek üzerleri arandıktan sonra arabalara dolduruluyorlar. 
Daha sonra erkek işçiler çıkartılıyor. Haklı talepleri için mücadele eden bu işçiler ne bilsinler kı, aynı saatlerde “TKP'nin Sesi" Radyosunun kendilerinden "Sıkıyönetimin bağrında işçi sınıfının savaşım bayrağı" diye bahsettiğini ve birtakım karanlık hesaplara alet edilmeye çalışıldıklarını? 


Sahte TKP, Kale Kilit işçilerini bölücü amaçları için kullanmaya çalıştı 


İSTANBUL (ÖZEL) sunun yorumunun yayin- 


Sahte TKP'nin Kale Kilit Fabrikası işçilerinin davasını ülkemizdeki iç kargaşayı artırmak amacıyla kullanmaya çalıştığı "TKP'nin Sesi" radyosundaki bir yayınla da doğrulandı. 

“TKP nin" Sesi” rad - yosu 25 Şubat gecesi meydana gelen işgal olayından bir gün sonra 26 
Şubat günü yaptığı yayında "direniş sıkıyönetimin bağrında işçi sınıfının Savaşım bayrağını dimdik havada tutarak yürütüldü" dedi. 

Bilindiği gibi Kale Kilit işgalinin yapıldığı aynı gün TBMM'de sıkıyönetimin Zaydaha uzatılmasına karar verilmişti. 
“TKP'nin Sesi" radyosu “işçiler sıkıyönetime boyun eğmeyecekler"' başlı - ğıyla yayınladığı yorum- da CHPYi suçlayarak sözkonusu uzatma kararının "işçilerin hak alma savaşımma yönelik bir açık saldırı" olduğu görüşünü savundu. 

"TKP'nin Sesi" radyo- 


ÇELİK-Ş, ISDEMİR” DE SÖZLEŞME 
İMZALADI 


İSKENDERUN (THA) Bağımsız Çelik-İş Sendikası ile İskenderun Demir-Çelik Fabrikaları ara- 


sında sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. 


Yaklaşık 20 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin birinci yıl ücretlerine 14 lira, ikinci yıl ise 3 kademe- de olmak üzere saat ücretlerine 3537 ve 40 lira zam payıldı. Ayrıca çeşitli sosyal yardımlar da sözleşme gereğince verilecektir. 


landığı saatlerde ise Kale-Kilit işgali kaldırılmış ve 


işgale katıldıkları ileri sürülen 158'ü kadın 231 iş- 


çi gözaltına alınmıştı. 


luyla çözülebileceğini belirterek, Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar ile son bir kez daha görüşeceğini, kararını sonra vereceğini Başoğlu'na bildirdi. Tunç'un bu günlerde İşgüzar ile görüşmesi bekleniyor. 
SENDİKA 
BAŞKANLARININ TOPLANTISI 

Sağlık-İş Oo Sendikası Başkanı Mustafa Başoğlu, Halil Tunç ile görüşmeden önce bir çağrı yaparak Türk-İş'e bağlı bazı sendikalarla bir toplantı düzenledi. Toplantıda Sağlık-İş'in eylem çağrısı üzerinde tartışıldığı öğrenildi. Toplantıya başta Tes-İş Başkanı Orhan Erçelik, Türk Metal Sendikası Başkanı Mustafa Özbek olmak üzere Hüseyin Pala, Çimse-İş Sendikası Başkanı Akif Keskin, Teksif Sendikasından Vahap Güvenç, Tez Bürö-İş Başkanı Uğur Batmaz'ın katıldığı bildirildi. Toplantıya Türk Harb-İş Sendikasından, Yol-İş Federasyonundan, DYF-İŞ Federasyonundan kimse katılmadı. 

Sağlık-İş Sendikasının eylem isteğine Tes-İş Başkanının katıldığı fakat "Ortak sorumlulukla mümkün" diyerek sorumluluğunun paylaşılmasını istediği öğrenildi Sağlık-İş yetkilileri ise sadece SSK işçilerinin degil tüm sendikaların direnişe geçmesini istiyorlar. 

Toplantıya katılan bazı sendikaların uyarı niteliğinde eylemler istedikleri, Sağlık-İş'in ise daha etkin bir şekilde hareket edilmesini önerdiği bildiriliyor. 


Adana SSK işçileri yemek boykotu sırasında bahçede 


Adana SSK işçileri yen:ek boykotu yaptı 


“MEMUR OLMAK İSTEMİYORUZ” 


© İşyerinde yetkili Devrimci Sağlık-Iş Başkanı ”SSK”da hiç bir işçinin memur yapılmasına izin vermeyeceğiz” dedi 


ADANA(ÖZEL) 
Adana Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi iş çileri, Hükümetin sağlık işçilerini memurlaşlır ma girişimini protesto et mek amacıyla 26 Şubat günü yemek boykotu ıwaptılar. 


öğle paydosunda hastane bahçesinde toplanan 


BASIN-IŞ MERSIN ŞUBESİ, 
3 YEREL GAZETE iLE SÖZLEŞME İMZALADI 


KAMİL CÖMERT 
MERSİN'I 


iriyor 


Kısa adı Basın-İş olan Türkiye Gazeteciler ve Basın Sanayii İşçileri Sendikası Mersin Şubesi ile Mersin'de yayın yapan Savaş, Hakimiyet ve Kurtuluş gazete ve matbaaları arasında toplu iş sözleşmeleri imzalandı. 

Çeşitli ekonomik ve sosyal hakların sağlandığı sözleşmede sendika yönetim kurulu adına şube sekreteri Abidin Zeynel şu açıklamayı yaptı: 


işçiler yemek yemeyeceklerini ve hazırlanan maaş bordrolarını imzalaımayacak'larını söylediler. 

İşçilere hitaben bir konuşma yapan Devrimci Sağlık-İş Sendikası Adana Şubesi geçici Başkanı Kemal Gül şunları söyledi: 


“İşçiler istemediği halde memur yapılıyor. 
Bu uygulamaya karşı Sendikamızın tüm Türki. 
ye'de aldığı boykot kararına uyarak boykotu başlatıyoruz. SSK 'da hiç bir işçinin memur yapılmasına izin vermiyeceğiz. 
150 hemşirenin memur 
yapıldığın dair Bakanğın yayınladığı genelge idareye geldi. re işçi- memur olmak üzere çift 


bordro yapıyor. Maaşları geç alma pahasına, arkadaşlar bordroları- imzalamayacaklar," 


KARŞIYAKA 
DİSPONSER VE ADANASSK'DA 

YETKİYİ DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ ALDI 


Şube geçici Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gül yaptığı konuşma da, mahkeme kararının sonuçlandığını ve her iki iş yerinde de yetkiyi aldıklarını açıkladı. Açıklama- ya göre Karşıyaka Dispanser de Sağlıkiş 22 
oy, Devrimci Sağlık-İş 29 
oy aldı. Adana SSK da ise Sağlıkiİş 117 oy, Devrimci Sağlıkİş 316 oy aldı. 


uygulanması için Ulaştırma Bakanını uyardı 


ISTANBUL (ÖZEL) 


DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven Denizcilik Bankası işyerlerinde çalışan ve DİSK'e bağlı Oleyis Sendikası üyesi işçilerin üzerindeki baskıları kınayarak söz konusu işyerlerinde toplu iş sözleşmesinin zaman geçirilmeden uygulanmasını istedi. 


Rıza Güven konu ile ilişkin olarak Ulaştırma 


Bakanı Güneş Öngüt'e gönderdiği bir telgraf- ta Oleyis Sendikasının yetkili olduğu Yalova-Termal Kaplıcaları ile Liman Lokantasında çalşan üye işçilerin birikmiş zam farklarının dokuz aydır ödenmediğine dikkat çekerek "Bu kasıtlı davranışlar Denizcilik Bankası işyerlerinde üyelerimizin birliğini bozmaya yetmeyecektir" dedi. 


"Sonbahar gazete ve matbaası ile yapılan toplusözleşmeden sonra, son yetki aldığımız diğer işyerleri olan Savaş, Kurtuluş ve Hakimiyet gazeteleriyle görüşmeler yaptık, bu işyerlerinde Sonbahar gazetesiyle görüşülen ve imzalanan sözleşinenin metnini aynen kabul ettik" 

Basın-İş Sendikası ile Mersin'in yerel gazeteleri arasında yapılan toplusözleşmede işçilere şu haklar sağlandı: 

Otomatik baskı makina ustası ve tipo ustası 7500 
lira maaş. Baş mürettip ve cetvelci 5500 lira maaş. 
Mürettip (Üç sütun üzerinden sütununa 1200 lira) ücret, Kurban ve Ramazan bayramlarında iki maaş tutarında ikramiye, 15 gün evlenme izni, doğum izni 5 gün, ölüm izni 7 gün, 2 bin lira doğum yardımı. Ölen çocuk için 1000 lira yardım, 3 bin lira evlenme yardımı, ilk yıl 30 gün, üç yıl 35 gün, beş yıl 45 gün kıdem tazminatı, her çocuk için ayda 250 lira çocuk parası ve işverinde süt ve yoğurt dağıtımı. 


MALATYA BELEDİYESİNDE İRADE BEYANI 


P j 
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Daha önceki duruşmalarında Erol Doğan 'ı öldürmediğini söyleyen Veli Can Oduncu dün İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde suçunu itiraf etli. 

(Foto: AYDINLIK) 


İstanbul 
Sıkıyönetim Mahkemesinde 


yargılanan 
Veli Can Oduncu: 


Trol Dogani 43 lik Kolt ile değil 
169 lik tabanca ile öldürdüm 


İSTANBUL(ÖZELi verdiği ifadeleriyle ken-Çeşitli suçlardan tu- di el yazısıyla yazdığı tuklu bulunan Veli Can ifadesini daha önce çık- 


Oduncu dün çıkarıldığı” tığı sivil mahkemelerde İstanbul Sıkıyönetim reddeden Veli Can O-Askeri Mahkemesinde, oduncu, dünkü sorgula- 
1977 yılında Zeytinbur. masında "Erol Doğan'a 
nu'nda öldürülen Erol ı 65'lik tabanca ile a-Doğan'ı kendisinin teş ettim. Bu tabanca o- 


öldürdüğünü itiraf etti. 
Poliste ve savcılıkta 


lay sonrasında kaldığım yurtta çalındı, Erol Doğanin ölümünden sonra 


. ., düzenlenen raporda ise Çetin Altan, Paris te adı geçen Colt 45'lik tabanca ile öldürüldüğü 


ölümle tehdit edildi 


PARİS(AA) Bir önceki duruşma-Gazeteci ve yazar Çe- da avukatı tarafından de- 


tin Aan; gizli bir örgüt tarafından tehdit edildi Eskişehir cezaevinde çıkan isyanda rehin 


Paris'te bulunan Altan'a, Türkiye'ye dönmesi. haalınan 4 gardiyan kurtarıldı 


linde öldürüleceğinin bil-ESKİŞEHİR (AA) 


dirildiği, ayrıca, Türkiye' ye dönmese bile, yakında Eskişehir Cezaevinde önceki akşam yemek ser- 


hayatına kastedileceğinin visi sırasında bazı hüküm- 


iddia edilmektedir" dedi. 


bildirildiği öğrenildi. 
Çetin Altan, yaptığı açıklamada, özellikle son aylarda, gerek Türkiye'de oturan, gerek.e Türkiye dışında bulunan bazı 


Türk aydınlarının, aynı İle een yerine 

biçimde tehdit edildikle. (getirilmesi için dört 

rini söyledi. gardiyanı rehin aldı. 
Eyleme katılan tu- 


tuklu ve hükümlüler kendilerine tanınan süre için - de rehin gardiyanları bırakmayınca, jandarma ve 


Emekli gazeteci Nakipoğlu öldü 


polis ekiplerince yapı- 

İSTANBUL (THA) lan operasyon sonucu 

Bir süreden beri hasta koğuşlara girilerek 

olan emekli gazeteci Rıf- gardiyanların kurtarıldığı kısNakipoğlu, önceki gün ş bildirildi. 

öldü. Bu arada dokuz hü- 

Basına 30 yıldan fazla kümlü ile bir polis çeşithizmeti geçen gazeteci li yerlerinden yaralandı. 


Cezaevinde yapılan aramada 25 demir çubuk, 
19 şiş ve 2 bıçak ele geçti. Olaydan sonra 23 kişi - 


IKV Genel Kurulunda, "haci, çekine AET ile ilişkilerin || a geliştirilmesi istendi 


Nakipoğlu'nun cenazesi, Cuma günü toprağa verilecek. 


li olduğu söylenen Oduncu'nun 1 Ekim 1978 
tarihinde yapılan tıbbi muayenesinde cezai sorumluluğunu 


talığına rastlanmadı. Kasten adam öldürmek suçuyla yargılanan Oduncunun 18 ile 24 yıl arasında hapsi isteniyor. 
Duruşma maktül Erol Doğan vekilinin, sanıkla ilgili iddialarını hazırlaması için 7 Mart 1979 
tarihine ertelendi SİLAHLI GASP 


3 Mart 1978 tarihinde iki arkadaşıyla bi likte Fatihte bir kuyumcuyu soymak ve bu soy gun sırasında dükkan sahibi Ahmet Portakal ile dükkanda bulunan İs mail Ataç'ı silahla yaralamak suçuyla da yargılanan Veli Can Oduncu, iddiaları reddederek soygunu Veli Bozdoğan ve Hasan Sütiçer'in yaptığını, kendisinin soyguna katılmadığını söyledi. 

Daha önce el yazısıyla yazdığı "parasız olduğumuz için Hasan'la birlikte kararlaştırarak kuyumcuyu soyduk" şeklindeki ifadesinin işkence sonucu yazdırıldığını söyleyen Oduncu, dünkü duruşmada şunları söyledi: "Veli Bozdoğan ve Hasan Sütiçer ouyoan önce bana gelerek soygun yipatağız dediler, Ben kabul etmedim. Ertesi gün gazetelerden okudum kuyumcu soyulmuş. Ben o zaman Tekirdağ Yurdunda kalıyordum." 

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Yayla iki kişi içeride altınları alırken Veli Can Oduncu'nun kapıda silahla bekleyerek ken- 


engelleyecek nitelikte bir akıl has- 


dilerinin dışarıya çıkmasını engellediğini söyledi. Duruşma bazı belgelerin getirilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. 


8 kişinin katili 
Mikdat Şimşek'e yakalandığı takdirde intihar etmesi telkin edilmiş 


ANKARA (ÖZEL) 
ülkücü komando Mikdat Şimşek'e, yakalandığı takdirde intihar etmesinin telkin edildiği öğrenildi. 

Mikdat Şimşek Emniyette yapılan sorgulaması sarasında polislerden yıkanmak için izin istedi. 
Emniyette görevli polisler önce bunu kabul ettilerse de -daha sonra neden yıkanmak istediğini soruşturmaya başladılar. Mikdat Şimşek abdest almak istediğini söyledi, . Bunun üzerine soruşturma daha da derinleştirilince, Şimşek intihar etmeyi düşündüğünü, abdestsiz ölmemek için bu talepte, bulunduğunu açıklamak zorunda kaldı. 


Şimşek'in kendilerine yakalandıkları takdirde hiç bir şey söylemeden intihar etmeleri için telkinde bulunduklarını, ancak kendisinin dini inançları yüzünden böyle bir harekete kalkışamadığını söylediği bildirildi. 


bildirildi. 
İSTANBUL (THA) 

İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurulu dün İstanbul Sanayi Odasında yapıldı. Genel Kurulda o-Ykunan faaliyet raporun- da, "Türkiye—AET ilişkilerinin çıkarlarımıza uygun düşecek şekilde kesintisiz sürdürülmesini gerekli görüyoruz" denildi. 

Yapılan seçimler sonucunda İKV Yönetim Kurulu Başkanlığına Basri Öztekin, Başkanvekilliğine de Jack Kahmi seçildi. Diğer yönetim kurulu üyeleri ise şöyle: Mehmet Suhubi, Üzeyir Gazi, Yaşar Ünal, Tevfik Saraçoğlu, Mehmet Yazar, Ersin Faravyalı, Feridun Alpat, ömer Beşe ve Refik Baydur. 


ANKARA (ÖZEL) 


Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Kurulu ortak toplantısından sonra bir açıklama yapıldı Açıklamada 1979 yılı çalişma programının görü şülerek onaylandığı ve 


çalışmaların küçük ve yoksul köylüye yönelik olacağı belirtildi 


Genel Sekreter Hik met Koçak tarafından yapılan açıklamada özetle şu görüşlere yer veril- di: 


"Küçük ve  voksul 


İGD'LİLER HEM SALDIRDILAR, HEM DE İHBAR ETTİLER 


9 öğrenci halen 
gözaltında 


@ IGD sorumluluğu TİKP'ye yüklemeye çalışıyor @ TİKP Çankaya İlçesi, olayla ilgili açıklama yaptı 


ANKARA(ÖZEL) 

Ankara'da bU. Yıl Lisesinde IGD' lilerin saldırısına uğrayan öğrenciler- den dokuzunun halen gözaltında ol duğu öğrenildi. öğrencilerin saldırıyı düzenleyen İGD'li Hüseyin Zorlu ve Feruze adlı şahısların ihbarı üzerine 


gözaltına alındıkları bildiriliyor. 


OLAYLARIN ÖNCESİ 


Geçtiğimiz hafta içinde İGD''iler 
50. Yıl Lisesi öğrencilerine dışardan saldırılar düzenlemişler ve Salı günü 


semtinde oturan 33 öğrenciyi "olayların sorumlusu" olduklarını iddia ederek ihbar ettikleri bildiriliyor. 


TİKP'NİN AÇIKLAMASI 


İGD lilerin iddiaları üzerine TİKP Çankaya İlçe Örgütü bir açıklama yaptı. İlçe Başkanı 'Ahmet Aslan olayın “İGD'li zorbaların bir saldırısı olduğunu" belirtti. Aslan açıklamasın- da şunları söyledi : 

“öğrenciler arasında fikir ayrılıklarının zorbalıkla halledilmesi partimizin değil İGD'yi yöneten TKP'nin 


OYLAMASI YAPILDI 


MALATYA (ÖZEL) 


Malatya Belediyesi" 
ne ait Mazbaha işyeri ile Otobüs İşletmesinde süre gelen sendikal yetki uyuşmazlığı yapilan irade beyanı sonunda giderildi. Oylama sonunda Elektrik İşletmesinde DİSK'e bağlı Genel - İş'in, Mezbahane ile Su ve Otobüs İşletmelerinde ise Türkiye Genel-İş Sendikasının yetkili oldukları belirlendi. 


Bilindiği gibi bir süre önce Genel-İş ve Türkiye Genel -İş Sendikaları Malatya Belediyesine başvurarak Belediye işyerlerinde sözleşme görüşmelerine başlamak için çağrıda bulunmuşlardı. Daha sonra iki sendikanın birbirlerinin çağrılarına itiraz etmeleri üzerine Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından sözkonusu işyerlerinde irade beyanına gidilmesi kararlaştırılmıştı. 


üç İGD'li silahla yakalanmıştı. iGD' lilerin Cuma günü yarattıkları: çatışma sırasında ODTü öğrencisi Serdar Özgergin ölmüştü, Bu olaydan sonra İGD'liler ODTÜ ve SBF'de "İlerici Yurtsever Gençlik" imzasıyla dağıltıkları bildiride Lise'de meydana ge len olayların sorumlusunun TİKP olduğunu iddia etmişti. Bildiride "Seyranbağlarında ve 50. Yıl Lisesinde,gerekli yanıtı aldılar" deniyordu. 
Ayrıca "Maoculardan hesap sorulacağı ve Özgergin'i vuranların da bundan payını alacağı "ileri sürülüyordu. 

Cuma günkü olaydan sonra daha önce saldırıların planlayıcısı oldukları bildirilen İGD'lilerin Seyranbağları 


ve MHP'nin çizgisidir. Aslan olay sirasında İGD'lilerin çeşitli yerlerden getirdikleri militanları okul önüne yığdıkları, bunun saldırının önceden planlandığını gösterdiğini belirtti. Olayın İGD'lilerin okuldan çıkan öğrencilere demir çubuklarla saldırmaları sonucu doğduğunu ve bu sırada çıkan kargaşalıkta Serdar Özgergin adlı ODTÜ öğrencisinin öldüğünü söyleyen Aslan, "ölen 50. Yıl Lisesi öğrencisi değildir. Ve üzerinden silah çıktığı sövlenmektedir"' dedi. "Sadece bu bile olayın gerçek niteliğini ortaya sermektedir" diyen Aslan olayın sürdürülen koğuşturma ile açıklığa kavuşacağına inandığını söyledi. 


ZİRAATÇILAR DERNEĞİ: "Küçük ve yoksul köylüye yeterli ve faizsiz kredi sağlanmalı” 


köylü üzerindeki sömürü kredi mekanizmasının küçük ve yoksul köylü lehine değiştirilmesi yani ye- 


ter miktarda ve faizsiz kredi sağlanmasıyla tarımsal girdilerin aracısız 


olarak yoksul köylüye ulaştırılmasıyla, taban fiyatların üretici lehine belirlenmesiyle ve üreticilerin, kendileriyle ilgili her türlü karara katılma- 


ları yoluyla azaltılabilecektir Sömürünün tamamen yok edilebilmesi 


iseancak demokratik halk ktidarının kurulmasıyla sağlanacaktır." 


Devletçe işletilecek madenlere, 


ödenecek tazminatlar 


belirlendi 


ANKARA (THA) 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Baykal, dün verdiği demeçte, devletçe işletilecek madenlerin takdirine ilişkin çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ve ödenecek olan tazminatların belirlendiğini açıkladı 


Enerji 


Deniz Baykal, kömür, asfaltit, bor tuzları ve demir madenlerine ilişkin alan saptamalarının sonuçlandırıldığını ve bu alanlara ödenecek toplam tazminat miktarlarının saptandığını bildirdi. 


Baykal,kömür madeni 
ile ilgili 115 milyon 344 
bin 'lira, asfaltitle ilgili 
toplam 53 milyon 893 
bin lira, bor tuzları ile ilgili 11 milyon 961 bin lira, demir madeni ile ilgili 2 milyon 230 bin lira tazminat ödeneceğini belirtti. 


1Mart 1979 


İngiltere Yüksek Temyiz Mahkemesinin kararı 


TMO, 134 milyon 


İsviçre frangı 


tazminat ödemeye mahkum edildi 


z NEW YORK (AA) 
Toprak mahsulleri Ofisi (TMO), bir Amerikan şirketine, 134 milyon İsviçrefrangı tazminat ödemeye mahkum edildi. Karar, İngiltere 


Yüksek Temyiz Mahkemesi tarafından alındı. 


1974 yılı sonlarına doğru, bir Amerikan firması ile buğday satın 


alımı için yaptığı anlaşmadan, daha sonra tek yanlı bir kararla vazgeçmesi nedeniyle alındığı ileri sürüldü. 

Bu konuda bir demeç veren Gida-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Yavuz Soysal, "'Bakanlık plarak tüm yasal yolları denediklerini, mahkemenin aldığı karardan sonra, konunun, bir hükümet sorunu haline geldiğini" söyledi. 


Hacettepe Üniversitesinde 
4 doçent, 
profesör oldu 


ANKARA (THA) 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli 4 doçent, profesör oldu. 
Profesör olan doçentler şunlar: 


Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Doçenti Dr. 
Hakkı Atun, aynı bölümden Doç. Dr. Muzaffer Baykal, Tıp Fakültesi (o Aneteziyoloji ve Reanimasyon Doçenti Dr. Kemal Erdem ve 
Tıp Fakültesi Pataloji Doçenti Dr. Bedri 


Uzunalımoğlur è 


Dışişleri Bakanlığı memurlarının yurtiçi ve yurtdışı çalışması yeniden düzenlendi 


ANKARA (ÖZEL) 

Dişişleri Bakanlığında görevli memurların yurtiçinde ve yurtdışında çalışmaları yeniden düzenlendi. Bir yıl kadar önce yapılan bir değişiklikle Dışişleri Bakanlığı memurlarının merkezde üç ay görev yaptıktan sonra beş yıl süreyle yurtdışına tayin edilmeleri esası geti rilmişti. Ancak daha sonra ortaya çıkan itirazların ışığında tekrar eski uygulama olan yurtdışında 4, yurtiçinde iki yıl çalışılması esasına dönüldü. 


İLAN 
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİNDEN 


1- Aşağıda geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı 1978 yılı Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiat ve Rayiçlerinden hesaplanan 2.378.091.90 
keşif bedelli İşçi Yemekhanesi ve WC. inşaatları ihaleye çıkarılmış olup, 1979 yılı birim fiat ve rayiçleri üzerinden ödenmek üzere ihalesi kapatılmış zarflar içerisinde serbest teklif almak suretiyle Sabit Birim Fiat Sistemine göre yapılacaktır. 

- Bu işe ait Şartname ve ihale dosyası: 

a) Ankara'da :TKİ Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığında “TKİ Satınalma Müdürlüğü Odakule İş Merkezi Kat:12 Beyoğlu/İSTANBUL, 

:G.L.İ. İrtibat Bürosu Şefliği 1487 Sok. No:17/3 

Alsancak /(İZMİR 
: G.Lİ. İnşaat Şubesi Müdürlüğünde, 

e) Seyitömer'de : Bölge Müdürlüğünde, görülebilir. 

Teklif veren firmalar teklif zarfının “zerine "Seyitömer Bölgesi İşçi Yemekhanesi ve WC. 
Binası inşaatına ait tekliftir" ibaresini koyacaktır. 

- İştirak Belgesi almak için, Firmalar Özel Şartnamenin 2.4. Maddesinde belirtilen evrakları en geç 21.3.1979 Çarşamba günü saat 15.30'a kadar Müessesemiz Merkezi Muhabesrat Servisinde bulunduracaklardır 

- İştirak belgesi alarak ihaleye iştirak edecek firmalar geçici teminatını, iştirak belgesini ve ayrıca kapatılmış zarf içerisindeki teklifini en geç 6.4.1979 Cuma günü saat 15.30'a kadar Tavşanlı'da Müessesemiz Merkezi Muhaberat Servisinde bulunduracaklardır. 

- Postada veya herhangi bir sebeple vaki olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

- Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 


İhaleye konan 


b) İstanbul'da 


c) İzmir'de 


d) Tavşanlı'da 


İhale günü: 


Gecici 


işin Ismi Keşif Bedeli: teminatı Saat Seyitömer Bòlgesi İşçi Yemekhanesi ve WC. 


Binası. 2.378.091,90 86.000. 6.4.1979 15.30 


(Basın: 12006-241) 


OECD Genel Sekreteri Van Lennep ile 


yapılacak görüşme kesinlik kazanmadı 


ANKARA (ANKA) 
Batıı dört sanayileşmiş ülke tarafından , Türkiye'ye yardım sağ - 


lanması öngörülen "ivedi yardım" 


medi. 


Vakıflar, kiracısını mallarıyla sokağa attı 


© Boşaltılan binanın Kuran Kursu vapılccağı söyleniyor 


ISTANBUL (ÖZEL) Hükümet Kira Tasarısını meclise sevk ettiği sırada, Vakıflar Genel Müdürlüğü bir kiracının mallarıyla birlikte kapı dışına attı Divanyolu'ndaki çelik büro malzemesi satan ma gazanın malları dün icra memurları tarafından dışarı çıkarıldı. 2 yıldan beri kiracı tarafından ödendiği halde, kira tutarını teslim almayan Va kıflar, tahliye için hiç bir gerekçe göstermedi Divanyolu'nda lara ait binada Çocuk Yuvası işleten Çocuk Esirgeme Kurumu bina nın ön tarafında bir şir ketle ortaklık kurarak çelik eşya mağazası aç mıştı Ancak Vakıflar bu ortaklığı tanımayarak mağazanın boşaltılmasını istedi. Vakıflar boşaltma talebinde bulunurken hiç bir gerekçe göstermediği gibi mağazayı işletenler değerinin çok üstünde kira ödemeyi teklif ettikleri halde uzlaşmaya da ya naşmadılar 
Boşaltılan mağazanın Vakıflar Genel Müdürlügünde etkin bulunan bazı kişiler tarafından kendi yakınlarına verile- 


Vakıf- 


ceği veya kuran kursu olarak kullanılacağı belirtildi 


Sıkıyönetim, 
Mimarlar Odası 
Genel Kurulunun istanbul” da yapılmasına izin vermedi 


ANKARA (THA) 
TMMOB Mimarlar Odasının 25. Genel Kurulunun İstanbul'da yapılmasına ilişkin oda yönetim kurulu istemi, Sıkıyönetim Komutanlığınca reddedildi. 

Mimarlar Odası, 24. 
Genel Kurulunda alnan karar uyarınca 25. Genel Kurulun İstanbul'da yapılması gerekmekte idi. 
Ancak İstanbul ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlıklarının 5.no'lu bildirisi üzerine Oda Yönetim Kurulunca İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığına iletilen soruya alınan cevapta. Genel Kurulun Oda Merkezinin bulunduğu yerde yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi. 
Mi marlar Odası yetkilileri bu nedenle 25, Genel Kurulun 9-10 Mart günlerı Ankara'da yapılacağını bildirdiler. 


üzerinde görüşmek üzere OECD Genel Sekreteri Van Lennep tarafından yapılan çağrıya verilecek cevabın ne olacağı, henüz belirlen- 


Van Lennep'in, Türkiye yetkilileri ile görüşme istemi konusunda, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, "program benim için kesinlik kazanmadı'' dedi. 

Van Lennep ile yapılacak görüş me, ertelenebileceği gibi, ayrıca, görüşmeye Türkiye'den kimin katılacağının da henüz belirlenmediği bildirildi. 


Fotoğrafı görünce seyyar satıcılar Çelik büro malzemesi mi satmaya başladı?" diye sormayın. Görülen eşyalar Vakıflar tarafından kapı dışarı edilen dükkanın malları. 


KİRA TASARISI ÇIKADURSUN 


(Fotoğraf: AYDINLIK) e 


Türkiye” ye yardım konusunu tartışacak 


NATO Özel Ko 
Martta toplanıyor 


BRÜKSEL (ÖZEL) Türkiye'ye yapılacak askeri yardım konusunu ele almak üzere oluşturulan NATO özel Komitesi Mart ayında toplanacak. Komisyonun Şubat ayı sonunda yapılması gereken toplan ty "tüm hazırlıklarının henüz tamamlanmamış olması ve NATO bünyesinde sürdürülen ittifakla ilgili diğer faaliyetlerin ağırlık kazanması" nedeniyle ertelendiği ileri sürüldü. 


NATO çevreleri erken tarihte sonuç vermeyecek bir toplantı yapmak yerine baklemekte daha fazla yarar olduğunu savunuyorlar. 


Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç listelerinin verildiği ve müttefiklerden de ne gibi bir askeri yardımın beklenildiğinin belirtildiği Aralık ayındaki son toplantıdan bu yana her NATO üyesi ne gibi yardım yapabileceğini, hangi silah ve gereçleri verebileceğini listeler halinde hazırlayıp NATO'daki Türkiye dai- mi delegeliğine vermeye başlamıştı. Yetkililer askeri yardımın daha çok siyasi açıdan önem taşıdığını yoksa müttefiklerin önerdikleri yardımın Türk isteklerini karşılamaktan çok uzak oldu- 


© Şubat sonunda yapılacak vopiantı ertelendi 


e Türkiye, isteklerini yazılı olarak NATO' ya bildirdi 


e NATO yetkilileri, Türkiye” nin bütün taleplerinin 


karşılanmasını ” 


olarak niteliyor 


ğunu söylüyorlar. 
Müttefiklere verilen gereçlerin listesinin çok geniş olduğuna işaret eden askeri çevreler ise 


hayal” 


Türkiye'deki (o kullanılan askeri malzemenin büyük 


çoğunluğunun Ameri kan kökenli olduğunu söylediler, Bu nedenle 


Konuk Yunanlı gazeteciler İpekçi'nin mezarını ziyaret etti 


İSTANBUL( AA) 
Dostluk ve iyiniyet ziyareti için ülkemize gelen dört Yunanistan'ı gazeteci, İpekçi'nin mezarını ziyaret ederek saygı duruşunda bulundular. 
Konuk gazeteciler, üzerinde, "Abdi İpekçi'ye Yunanlı dost ve meslektaşlarından" yazılı bir çelengi, İpekçi'nin mezarına bıraktılar. Yunanistan" h gazeteciler, İpekçi'nin, barış ve özgürlüğün savu- 


nucusu olduğunu belirtti ler. 

Konuk-gazeteciler, ön ceki akşam da Cumhuri yet Gazetesi Başyazarı Nadir Nadi tarafından ve rilen bir yemekte bulun dular. 

Dört Yunanlı gazeteci, Türkiye'de bulundukları süre içinde, Başbakan Ecevit, Dışişleri Bakanı ökçün ve diğer bazı ba kanlar ve yetkililerle gö rüşmelerde bulunacaklar. 


Türk Milli Gençlik Teşkilatı ile Irak Gençlik Konseyi arasında iki ülke gençliği arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla Charlton Otelinde protokol imzalanırken.( Fotoğraflar: Abdullah KURTAY) 


Irak Gençlik Konseyi Başkanı: "Emperyalizme ve siyonizme karşı birlikte mücadele etmeliyiz” 


© Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı ile Irak Gençlik Konseyi arasında, karşılıklı dayanışmayı sağlayacak bir protokol imzalandı 


Emperyalizme ve sıyonizme karşı, işbirliği öneren IrakGençlik Konseyi Başkanı Arkan 


Kadhim Al-İbadi 


Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı (TMGT) ile Irak Gençlik Konseyi (GSİY) arasında, komşu iki ülke arasındaki ekonomık ilişkileri geliştirmek, emperyalizme ve siyonizme karşı dayanışma sağlamak amacıyla bir protokol imzalandı 


DÜNYA İLERİCİ GENÇLİĞİ İLE ELELE Protokolu oluşturan maddeleri açıklayan Irak Gençlik Konseyi Başkanı Arkan Kadhim Alibadi, 


Türk gençliği ile uluslararası konularda 


emper- 


yalizme ve siyonizme karşı mücadelede karşılıklı işbirliği içinde olacaklarını belirtirken , özetle şunları söyledi " iki örgüt, uluslararası toplantılarda ele alınacak ortak tezler hazırlayacak. Türkiye'deki ve Irak'taki toplumsal girişimler ve sorunlar tartışılarak, ortak bir noktaya varmak için karşılıklı toplantılar düzenlenecek. İlişkileri geliştirmek ve sürdürmek için toplumsal gelişmeye yardımcı olan turizm ve gönüllü hizmet kampları yönünde çalışmalarda bulunulacak" 


ALİBADİ'NİN AYDINLIĞA ÖZEL DEMECİ 


Protokolden sonra gazetemize özel bir demeç veren Irak Gençlik Konseyi Başkanı Arkan Kadhim Alibadi, Türkiye'deki gençlik hareketlerini yakından izlediklerini belirterek "bugün Irak'ta demokrasi sorunu çözülmüştür. Iraklı tam anlamıyla özgürlüğe kavuşmuştur. Yabancı şirketler de millileştirilmektedir. Emperyalistler Orta Doğu ülkeleri üzerinde çok yönlü oyunlara girişmektedir. 
Buna özellikle dikkat etmeliyiz. Bugün, Arap Sosyalist Baas Partisi, ülkenin bütünlüğü ve halkın geleceği için tam bir birlik içindedir. Türkiye'nin de en azından Irak'tan örnek alması gerekmektedir. 
Ve inanıyoruz ki, Türkiye'de ilericiler, her türlü em peryalist oyunları alt edecek güçte ve bilinçtedir" dedi. 


Pazar günleri, özel oto kullanımı yasaklanıyor 


Kalorifer yakıtı üretimi durduruluyor 


ANKARA (THA 
Petrol tasarrufunde bulunmak amacıyla, Ba kanlar Kurulunda karar laştırılan önlemlere göre sanayide fuel-oil kullanı mı yasaklanacak, özel a rabalar Pazar günü, tra fiğe çıkmayacak. Öte yandan, kalorifer yakıtı nın bir süre üretilmeye ceği bildirildi. 


DPT ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uzmanları arasında bir süredir petrol tasarrufuna yönelik önlemleri saptamak amacıyla yapılan toplantılar dün sona er di. Alınacak önlemler, ilkeler halinde Bakanlar Kuruluna iletildi. 

Kamu sektörünün personel taşımak için kullan- 


dığı vasıtaların da as garive indirilmesi ve devlet dairelerinde, 6 ve 8 
silindirli araba kullanılmaması da saptanan ilkeler arasında ver alıyor. 

Bu arada motorin ve diğer petrol ürünleri üretimini artırmak için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından İpraş, Aliağa, Batman ve A- 


taş Rafinerilerine bir süre kalorifer yakıtı üretilmemesi konusunda emir verildiği öğrenildi. 

Öte yandan, Petrol Ofisi Genel Müdürü Mustafa Özyürek, İran olayları ve dünya petrol piyasalarındaki aşırı fiyat yükselmelerinin, akaryakıt ithalatında güçlükler yarattığını bildirdi 


Birleşik Devletler'in vereceği sistem ve gereçler hizmetten çıkmış, modası geçmiş olacak. Yenileri zaten savunma giderlerini artırma programı çerçevesine yapılan yardımla sağlanacak Bu nedenle NATO üyelerinin kendi depoların- dan çıkarıp Türkiye'ye verecekleri askeri malzemeler öyle büyük bir önem taşımıyor. NATO çevrelerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin gereksinmelerine NATO yardımı ile karşılamanın hayal kurmaktan öteye gitmeyeceği o görüşünde birleşiyorlar. 


siyasi 


li Aralıkta yapılan son loplanlıda Ankara' dan gelen heyet müttefik A b askeri yardım konüsunda neler beklediklerini o ayrıntılarıyla açıklamıştı 

Türkiye'nin dövizle 


yapacağı alımları dengeleyebilmesi için NATO" nun bazı cephane ve askeri malları Türkiye'den alması ı istenmiş, ülkenin alt yapısına ve ekonomisine katkıda bulunacak liman, havaalanı", petrol boru hatlari gibi tesisleri içeren programların genişletilmesi isteminde bulunulmuştu. İşte tüm bu Türk istekleri müttefik başkentlerinde inceleniyor. Mart ayındaki toplantıda isteklere ilişkin ilk bilgilerin üzerinde bir değişme yapılacak. 
Toplantının gündeminde yer alacak konuların da önümezdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor. 


AP'li Ucuzal, 
Belediye Gelirlerinin kesinleşmediğini ileri sürdü 

ANKARA (AA) 


Cumhuriyet Senatosu 
AP Grup Başkanı Ömer Ucuzal Senato'da önceki gün kesinleşen Belediye Gelirleri Yasa önerisinde değişiklik yapıldığını ileri sürerek, yasa metninin tekrar Millet Meclisinde görüşülmesi gerektiğini savundu. 

Dün parlamentoda bir 


basın toplantısı düzenleyen Ucuzal, henüz kesin- 


leşmediğini (o savunduğu Belediye Gelirleri Yasa önerisinin, Anayasa'ya 


ve Milletlerarası Cenevre Anlaşmasına aykırı olduğunu da ileri sürdü. 


Dinçer: "Belediye Gelirleri Yasası, çözüm istiyor 
ANKARA ( ÖZEL) 


1979 yılı Belediye 
Bütçesinin görüşülmesi sırasında Belediye Meclisinde konuşan Başkan Ali Dinçer bütçe komisyonunca bütçenin 5 milyar 
319 milyon lira olarak 
belirlendiğini söyleyerek, 
“işte bizim takkemiz, 5 
milyar 319 milyon 685 
liralık bütçedir. Şimdi önümüze koyup düşüneceğiz"'dedi. 


İşçilerin abn terlerinin karşılıklarını bile ödeyemediklerini, bu yıla büyük borçlarla girdiklerini 
belirten Dinçer, "Yarın 1 
Mart 1979 yarından itibaren işçilerimize günlük 
120 lira ücret artışı sağlayan toplusözleşmenin ikinci yıl hükümleri yürürlüğe giriyor. Bu ücret artışlarınn belediyemize yılık maliyeti yaklaşık 
500 milyon liradır. İşte 
yasa değişikliğinin 1.5 
milyar liralık geliri şimdi- den kaybolmuştur" dedi. 


DÜZELTME 


26 Şubat tarihli 
gazetemizde Mühendisleri Kongresinde Başkanlığına 


Kimya 
Oda 
Divan getirilen İhsan Karababa yanlışlıkla Devrimci Yol taraftarı olarak / nitelenmiştir. Karababa bu görüşle ilgisinin olmadığını belirtmiştir. Düzeltir 

özür dileriz. 


Sıbri hısımlık, fikri hısımlık 


Doğan Yurdakul 


Şimdi de Türkeş'in dünürü ve MİT Hukuk Müşaviri Şahap Homris, gazetemiz aleyhinde dava açmış. 

Aydınlık, Kontrgerilla yayını sırasında Şahap Homris'in MİT içindeki ekibin cunta ile bağlantı kuran adami olduğunu ve kilit noktalara MHP'lileri getirdiğini açıklamıştı ya. 

Homris bunu yalanlıyor ve kendini şöyle savunuyor . 

Sayın Alpaslan Türkeş ile sıhriyetim, tayin tarihinden çok sonra olmuştur ! 

Yani, önce MİT Hukuk Müşavirliğine getirilmiş, ondan sonra Türkeş ile akrabalık tesis etmiş, Özürü kabahatinden büyük ! 

Olayın, Homris'in Türkeş ile akrabalığı konusuyla bir bağlantısı varsa, o zaman Homriş'in söylediklerine savunma değil, itiraf demek gerekir. 

Türkeş'in dünürünün Hukuk Müşavirliği yapmakta olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı herkesin seceresiyle , akrabalarıyla, kimle evlenip, kime kız verdigi, kimden kız aldığıyla yakından ilgilenen bir kuruluş değil mi ? 

Herhangi bir vatandaş, bir devlet dairesinde önemli bir göreve atanacak olsa, MİT'den o vatandaş hakkında rapor istenmiyor mu? Ve o MİT de, o vatandaşın soyunu sopunu araştırıp, kendi kafasınca "şüpheli" bir durum görürse, “bu kişinin akrabaları arasında şöyle, Şöyle kişiler vardır. Hatta eniştesinin dayısı birgün bir kahvede komünistlerle konuşurken görülmüştür diye rapor vermez mi? 

Nasıl olmuşsa bu örgüt , kendi Hukuk Müşavirliğine getirilen kişiyi böyle bir araştırmadan muaf tutmuş, Belki de daha doğrusu ,araştırmış da, Türkeş ile sonradan kurulan akrabalığı olumlu bir puan olarak değerlendirmiş. 

Her ne hal ise, Aslında Homris'in Türkeş ile sihri hısımlığınm olup olmadığı, ne zaman kurulduğu o kadar önemli değil. Asıl önemli olan ikisinin arasında bir fikri hısımlık olup olmadığı ve bunun ne zaman kurulduğu. 

Uğur Mumcu bu konu üzerinde epeyce durdu. 

Şahap Homris, ta 1960 yılında, Türkeş ile yakınlığı çok iyi bilinen Türk Kültür Dernekleri Genel Başkanı idi. Tarihe “14'ler olayı" diye geçen Alpaslan Türkeş ve arkadaşlarının, 13 Kasım 1960'da Milli Birlik Komitesi yönetiminden uzaklaştırılmalarından üç gün sonra da Homris' in Türk Kültür Dernekleri kapatılmıştı. 

Şahap Homris , Uğur Mumcu ya noter kanalıyla gönderdiği bir ihtarname ile bu gerçekleri yalanlamaya çalıştı. Ama bu kez de karşısına, 
16 Kasım 1960 tarihli Öncü gazetesinde yayınlanan, bizzat kendine ait bir demeç çıktı. 

Şahap Homris , o demecinde şöyle'diyördu: 

“Dernek Başkanlarının hangi sebeplere daıyanılarak vazifelerine son verildiğini bilemiyo - ruz, İnkilap icaplarına tasvipkar davranmamız en büyük vazifemizdir . Herhalde büyüklerin bildikleri bazı meseleler var ki, böyle değişikliği uygun gördüler. (Uğur Mumcu, Cumhuriyet, 
22 Kasım 1978) ; 

Demek ki Homris 'in daha 1960'larda Türkeş ile "fikri akrabalığı" var, 1966'da MİT'e Hukuk Müşaviri oluyor, daha sonra da fikri akrabalığı , sihri akrabalık ile pekiştiriyor. 

Homris'in Aydınlık a karşı savunmasında bir de şu söyleniyor: 

"MİT içinde cunta kurmak veya herhangi bir cunta ile irtibat kurmak, Hükümeti yanıltmak için haber vermemek veya yanlış haber vermek gibi iddiaların ise, 644 sayılı MİT Kanunu okunduğu zaman her aklıselim sahibinin gülüp geçeceği bir yâvedir ." 

Sanki Aydınlık , MİT içinde cunta kurmak, 
644 sayılı kanuna uygundur demiş ! Zaten söylenen Şey, MİT içindeki bazı unsurların kanunsuzluk yaptığı. 

Örneğin , eski MİT Ankara Bölge Başkanı Süleyman Yenilmez , Baş Müfettiş Mehmet Eymur ve adamlarının, CHP Milletvekili Nurettin Karsu'nun oğlunu kaçınıp dövmeleri 644 sayılı kanunun neresinde yazıyor ? MÍT in görevlerinin hangisine giriyor ? 

Ayrıca, MİT in hükümeti yanıltmak için bilgi vermediği veya yanlış bilgi verdiği de , sadece bizim değil, bizzat Başbakan ve İçişleri Bakanlarının ifade ettiği bir gerçek. 

Demek ki bazı MİT 'çilerin, bazı işleri yapmaları için 644 sayılı kanun çok da bağlayıcı bir şey değil. 

Asıl bağlayıcı olan, bazı akrabalıklar. Hem 


de 'fikri' akrabalıklar. 


Gelir artışının, işçi emeklilerine de 


uygulanması istendi İZMİR (THA) 
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanı Sadi Heper, son aylarda memur emeklisine iki defa yapılan gelir artışının işçi emeklisine de uygulanmasını istedi. Heper, gereken ilgiyi görmedikleri takdirde, gereken tepkiyi göstermekte kararlı olduklarını belirtti. Heper, geçen yıl yürürlüğe giren 2167 sayılı yasanın 400 bin işçi emeklisini mağdur ettiğini belirterek, Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'ın da, bu yasanın hatalı olduğunu kabul ettiğini bildirdi. 


Kapıcılar kira ödemeyecek q 


ANKARA (öZEL)İİ 
Kapıcı konutlarından kira alınmasını önleyen yasa Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. ul 
3r 
Yasaya göre Çalışma9” Bakanlığı kapıcıların hizb metlerinin kapsam ve ni“ teliği ile günlük çalışma”! 
süreleri, hafta tatilleri,” bayram tatilleri , yılık izinleri ve kapıcı konutlarıyla ilgili hususları yeniden düzenleyen bir wd zük hazırlayacak. 


GENEL 


YETENEK 
SINAV 
DENEMELERİ 


iy 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mizin can güvenliği mut- | laka sağlanmalıdır, halkı- l mızın üzerinde Demokks'in kılıcı gibi sallanıp | duran terör yok edilmelidir, barış, kardeşlik ve sevgi getirilmelidir l Hükümet bunu yapmalı- | dir öncelikle diyoruz. Ve, şunları da ilave ediyoruz: | Vatanımız, | milli birli 

lojik bütünlüğümüz üze- | rinde çok küstahça ve ha- | ince oynanan | bozulsun, hazırlanan tuzaklar kırılsın, vatan böl- İ me, milleti parçalama ve | kardeşi kardeşe kırdırma ihanetine son | 
Bugün beynelmilel poli- | tikanın, emperyalist sü- İ per güçlerin Türk vatanını parçalamak ve küçük İ küçük devletçiklere böl- | mek için etnik gruplar üzerinde ne denli çalış- | tıkları, mezhep ayrılıkla- | rını nasıl 

gözler önünde oynanan 


İlhami Soysal, şadığımız Ortam" dergisinin 9. sayısında yayınlanan yazısında, 'Hafıza- 


değildir, gün gelir hesap mıştı da sorulur' diyor: yanında 

“1977 seçimleri öncesinde, 
Muhalefet Partisi Lideri Bülent Ecevit'e İzmir den deki Çiğli Hava Alanı nda bir suikast girişimi nuç? 
olduydu... 


şunca 


da görevli olmayan bir “Var mı 


ki İk mü eli 


“Ya- polis memurunun elinde- ki, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bile bulunmayan ER gazlı ve zehirli bir ilginç i beşer nisyan ile målul silah birden bire patla-Ecevit bulunan Mehmet İsvan'ı dizinden ya- o dönemin Ana ralayıp sakat bırakmıştı... 
“Bu olayın da üstün- 


“Sonuç ne oldu, so- 


“O suikast girişimi ki- 
"Hani, yakın koruma- min eseriydi? 


İlhami Soysal: 


Hafıza-i beşer nisyan ile mâlül değildir!... 


Sıradan, bir görünmez kaza mıydı o olay? 


SOR SOR BİTMİYOR yerine è 

“Biraz daha eskilere gidelim: 

“Konya'da, Elbistan' da, Kırıkhan'da, Sivas'ta, Kayseri'de daha AP'nin tek başına iktidar olduğu dönemlerde 1970'ler öncesinde, Maraş'ı kanlı Maraş yapan olaylar çapında değilse bile, onun 


yıl geçti? 


bir bilen? 


— İnan: “Aynı anda her kampta bulunmak mümkün değildir” 


ilgilendiğinden şüphemiz 


Kamran İnan, Meydan dergisi nin 566-48. sayısında yayınlanan yazısında, "Aynı anda her yerde ve her kampta bulunmak mümkün değildir" diyerek, hükümetin dış politikasını eleştiriyor 

“15 Aralık 1978 belki de 
1978 yılının en önemli gelişmesi 
oldu. O da Amerika Birleşik Dev letleri'nin 30 yıllık redden sonra Komünist Çin'i ' tanıması, diplo matik ilişkiler tesis etmesi ve bu suretle Uzak Doğu'da Japonya, Çin ve Amerika duvarının çekil miş olmasıdır. Bu suretle Sovyet ler Birliği vepeykleriBatlı'da N4 ve Doğu'da bu yeni duvar arasına alınmış bulunmaktadır. Bu durum da, Kuzey'e gidemeyeceğine göre, Sosyalist Blok'un Güney'e, sıcak denizlere ve enerji kaynaklarına kaymasını beklemek ihtiyatlı bir değerlendirme olur. Vaktiyle Gü ney duvarı olarak düşünülmüş ve kurulmuş olan SEATO ile CENTO bugün baraj görevini görecek du rumda değildir. Bunlardan birin cisi ortadan kalkmıştır. İkincisi nin ise halkaları kopmaktadır. Pa kistan bir taraftan iç rejim sıkın tıları çekmekte, diğer taraftan Afganistan üzerinden direkt kom şu durumuna gelen Sovyetler Bir liği ve komünizm tehlikesi ile kar şi karşıya bulunmaktadır. İran ise büyük bir rejim bunalımı geçir mektedir. Türkiye'nin ise bu geliş 


yeniden f milli 


3 MUCADELE 


melerle vardır." 


ÇÖKMEKTE OLAN ÜÇGENİN SON AYAĞI 
“Çevremizde önemli gelişmeler olmaktadır. 9 Aralık tarihli Economist Dergisinin baş makalesi dikkat çekicidir. Makale 'Çökmekte olan Üçgen-The Crumling Triangle' başlığını taşımaktadır. İşaret edilen Üçgen Adis-Ababa-Kabul-Ankara' dır. Makalede, Üçgen'in ilk iki ayağından Adis-Ababa ve Kabul'ün düştüğü, Ankara'nın ise sıkıntılar içinde bulunduğu belirtilmekte ve Ankara'da 'ileri derecede tarafsız bir başbakanın' hükümetin başında bulunduğu ifade edilmektedir." 

( ) 


“Türkiye'de hiçbir hükümetin milli politika esas ve tercihlerini değiştirmeye hakkı yoktur. Daha iyisini yaparım iddiasıyla mevcudu yıkmaya kalkmamalıdır. Aynı anda her yerde ve her kampta bulunmak mümkün değildir. Günümüzde fertler gibi devletlerin de cebinde üç-beş hüviyet kartı taşımaları mümkün değildir. Türkiye' nin milletlerarası alanda en büyük ağırlığı itibarlı xe güvenilir. olmasından doğmaktadır. Siyasi fanteziler uğruna bu- itibar ve “güveni sarsmak büyük hata ve zaaf ulur." 


"Can güvenliği 


sağlanmalı, terör yok edilmeli” 


Hükümetin 


etmemesi ve ciddiyetine 


belirtiyor. 


473. sayısında | 


“Biz, bu hükümet illa 


istifa etmelidir demiyo- 


ruz. Fakat, biz Milleti- 


ülkemize huzur, 


diyoruz. 


istikbalimiz imiz ve ideo- 


oyunlar 


verilsin. 


körükledikleri 


kendi vatansever her içinde uyumsuz olduğunu ve eften püften sorunlarla uğraştığını ifade eden “Yeniden Milli Mücadele”, ille de hükümetin istifa etmesini istemediklerini, önemli olanın, can güvenliğinin olduğunu 

Dergi, şöyle diyor: 


tarafın görmemesi, idrak 


vakıf ması düşünüle mez. 

"Bütün bu tehlikeli ge - lişmeler ve tehlikeler karşısında, hükümetten beksağlanması 707 Eu ga Gİ 


düşünen lenen nedir,ne olmalıdır? 
Bu soruları herkesten evvel hükümetin, Ecevit'in sorması gerekir. Parlamenterlerin , siyasal partilerin ve bütün devlet adamlarımızın sorması ve cevaplaması gerekir." 


meselenin olma- 


a e a a ş—m.. — 


imei mm ei 


küçük kopyaları ve provaları olan olaylar oldu. 
İnsanlar öldü, evler, dükkanlar yakıldıydı. 
"Araştırmalar, soruşturmalar, kovuşturmalar neyi ortaya koydu sonra? 
“Var mı bileniniz? 
“İstanbul'da bir 'Kanlı Cuma' olayı vardır... Sonuç ne oldu, sonuç? Kim suçluydu? Kim halkı kışkırtmıştı? Kim ne yapmıştı? Cezalanan kim? 
"1 Mayıs 1977'de İstanbul'da Taksim'de 1 
Mayıs bayramını kutlayan yüzbinlerce işçi ve gençle halkın üstüne ateş açanlar, kırka yakın insa- nın ölümüne neden olanlar bulundu mu? Yoksa o dosya da mı kapandı?" 


HAFIZA-İ BEŞER 
NİSYAN İLE MÂLÜL DEĞİLDİR... 


“1961'de Yassıada'da Yüksek Adalet Divanı kararıyla asılan Cumhuriyet tarihimizin ilk 'maslup başbakanı' Adnan Menderes'in kendisini 'diktatör” sandığı dönemlerde 


Yürüyüş dergisi, 202. 
sayısında, son Siyasal gelişmelerle ilgili olarak şunları yazıyor: 


"CHP ile AP arasında işbirliği (o beklentilerinin yeni bir güç kazanmasıyla birlikte önceki hafta, 


ülkede politik gerginliğini 


yumuşama yolunda geliştiği gözlendi. 


“Kısacası, geçen bir haftanın gelişmeleri, ki- mi CHP yöneticilerinin, AP ile işbirliği olanağı- nın ortaya çıkmasını, CHP'nin iktidarda kalabilmesinin yeni bir olanağı olarak görmelerinin saflığını ortaya koydu. 

“CHP'nin iktidar umutlarının otökezlediği çelmeler, sadece ekonomik alanda beklenen emperyalist desteğin gecikmesiyle ilgili değildi. Aynı zamanda ABD'nin Türkiye'ye ve bölgeye yönelik yeni girişimleri 


Çivi adlı haftalık mizah dergisinin, 19 Mays Gençlik ve Spor Bayramı tören- 


CHP-AP işbirliği, faşizmin iktidara ortak edilmesi! 


dilinden düşürmediği bir deyim vardı. Halkı küçümsediğini beurten, tam bir toprak ağasının ağzına yaraşan bir deyim: 

'Hafıza-İ beşer nisyan ile maluldür.... 

Yani, günümüzün dili- ne çevirirsek, 'insanlık belleği unutma hastasıdır' gibi bir laf... Osmanlıca ağdalı bir tekerleme.. 

"Daha da açığı, 'ne yaparsan yap, yaptığın yanına kâr kalır, nasıl olsa unutulur' cinsinden bir deyim... 

“Bu gerçekten böyle mi? 

"İnsanlarda 'Fikri takip' diye bir duygu yok mu? 

“Falan şey nasıl oldu? 
Filan iş nasıl sonuçlandı kaygıları insanlıkta gerçekten yok mu? Yapılıp edilenler yapanların edenlerin yanında hep kâr mı kalır? 

“Biz bunun böyle olduğuna inanmıyoruz. 
Hafıza-i Beşer nisyan ile malul değildir... 

“Olamaz. Gün gelir hesap sorulur..." 


de, CHP'nin, hükümet olarak hemen olmasa bile, gerçek iktidar olarak ömrünü kısaltıyordu. 


Millilerimiz şu onbirle 


Geri dörtlü Turgay Necati Cem Erdoğan, Orta Fatih Önder Er- ise Necdet 
Sedat B. Mustafa. 


İlk yarıya hızlı girmemize rağmen Cezayir Orelamanlarının kontrollü ve süratli oyun- dik. 
larıyla etkimizi kaybettik. Orta sahada oyun kuramayınca hücum gücü- 


iyor. (Fotoğraf: Bilal Meşe) 


müz azaldı. Maçın 30. dakikasında Cezayir bir Frikik atışı kazandı. Güzel bir atışı; Şenol çeldi, geri gelen topu bir daha yol- 


Bursa'da ladılar, ancak gol olmadı. 
ilik Yarının sonlarına doğru Kalede Şenol, hızlandık.Ama dikakalar 


yetmedi ve devre 0-0 berabere sonuçlandı. 
İkinci yarıya takımı: mız Önder'in yerine Tuna'yı Necdet'in yerine de İsa'yı alarak başladı. İleri adamlarımızın son vuruşlarda başarısız oluşları nedeniyle gol'e gideme- 


Dakikalar ilerledikçe atak yapmaya başladık. 
Ancak ileri uca atılan bir- 


Cezayir'e 1-0 yenildiğimiz dünkü maçta Erdoğan'ın rakibiyle hawu topu müca- 


TÜRKİYE O CEZAYİR | 


BURSA (ÖZEL) 


Avrupa Uluslar Kupahazırlık maçında 
Takım Cezayir'e 
1-0 yenildi. 


kaç topu'da değerlendiremedik. Özellikle Cezayir takımının Teknik olmayan fakat suratli tempoları buna karşılık bizim hızlı adamlarımızın yavaş kalmaları sonucu kalemizde gol gördük. Maçın 77. dakikasında (kalemize ortalanan bir topa maçın başından beri tehlike yaratan Haddafi 'iyi vurdu ve tabelayı 1 - 0 lehlerine çevir- di Bundan sonraki dakikalarda ise Konuk takım defansta sürekli hatalar yaptı ancak bunlardan yararlanamadık. Ve maçın sonucu değişmedi. 


2. AMATÖR FUTBOL LİGİ 


liği başladı 


mirspor 


Yetkililer 


İSTANBUL HENTBOL LİGİ TEŞKIL MAÇLARI 
DEVAM EDİYOR 


Türkiye'de yeni bir spar dal olan Henibo Karşılaşmalar rak sürüyor. Hentbol liginin iki iddia! ekibi Di ve Beşiktaş # dün ı Bağlarbaşı Sa'o nunda karşı karşıya geldiler laşmada ise Bağlarbaşı Perlevniyairi vendi İs tanbul lige teşkil maçları çekişmeli geçiyo Hentbol'un daha fazla ilgi çekeceğini belirterek bu spo run Amatör ölarak sürdüğünü ve böyle gelişe ceğini söylüyorlar, Ayrıca bu spor dalının 1: yılında Türkiye'de faaliyete geçtiğini geçmişi nin kısa fakat olumlu olduğunu da açıklıyorlar 


İstanbul ligi olu 


önceki karsı 


yakm. bir gelecekle 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“Geçtiğimiz Çarşamba akşamı ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tower- in, NATO ile ilgili temaslarda bulunmak Üzere" Türkiye'ye geldiği haberi Ankara'da kısa Sürede yayıldı. Texas'lı senatör, üyesi bulunduğu Kongre Silahlı Kuvvetler Komitesi tarafından, Avrupalı NATO üyeleri ile ittifakın sorunları konusunda temaslarda bulunmakla görevlendirilmişti . 


“Emperyalist merkezlerin Türkiye'ye yönelik tasarılarını ortaya koyan bu gelişmeler, bir CHP-AP işbirliğini kotarma çabalarının nerelerden kaynaklandığını göstermektedir. Amaç, emekçi halkın tüm demokratik kazanımlarına karşı saldırı için mevzilenen faşist güçleri o meşrulaştırmak, onları açıktan açığa iktidar ortağı yapabilmektir. Bugünkü hükümete karşı önerilen CHP-AP işbirliği ve koalisyonu, ülkedeki gizli, faşist iktidar odağının meşru iktidara ortak edilmesi girişiminin bir parçasıdır." 


FIRT 


"Şimdi de 
Bulgarlar” 


Salı günleri yayınlanan "Fırt" adlı mizah dergisinin 154. sayısında, "Fikri'den nakleden Tekin" imzasıyla yayınlanan bir fıkrada da şöyle deniyor: 

"Geçen gün, büyük Milli Bayramımız 19 Mayıs hazırlıklarıyla ilgili bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Çakmur, tören hazırlıklarının Bulgaristan'dan getirtilen uz- 


manlarca yönetildiğini söyleyip, '19 Mayıs'ın tekniğini (oBulgarlar'dan 


aldık'demiş... 
İyi etmişsiniz... 
Gelecek seçimlerde de 


Dün 2. Amatör Lıgin- de ertelenen maçlar oynanmış ve Aksaray PTT' yenerken, tekrar 
. Amatör Kümeye yükselme mücadelesi Sehzadebaşı da Güneşspor u 3—1 yenmiştir. Eyüp Stadında yapılan karşılaşmalarda yer alan ta- PTT kımlardan birinde 10 numara forma ile oynayan 
50 yaşındaki 
hayli ilginçti. Sahada bu yaştan sonra dikilmekten başka bir şey yapamayan bu ihtiyar deli- 


Aleksiyev'in bir gece Moskova Gorkiy Palas'ta peşpeşe yedi dünya rekoru kırmasına kadar, bir dünya rekoru kırmanın karşılığı 3 bin 


da kırılacak rekora' verilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine Aleksiyev kısa bir süre içinde uluslararası yarışmalarda 10 dünya dekoru kırınca, prim 1500 rubleve indirildi. 

1978 yılına kadar Aleksiyev çoğu kez yarım kilo farkla 80 dünya rekoru kırdı. Aleksiyev sadece kuvvetli olmadığını iyi bildiğini gösterdi 

Sovyet sporcuları, Brokhin'in an lattığına göre rekor kıramazlarsa da başka yollardan da primlerini sağ 


Dünkü erteleme maçlarından Güneşspor Şehzadebaşı maçından bir görüntü 


kanlı yüzünden, yeni ye tişeceklere olanak tanın madığı da bir gerçek AKSARAY: 3-PTT:1 AKSARAY Fahret veren 
Ergun, Celil, 
Ragıp. B.Şükrü (K.Şük rü), B.Hasan, Kemal Necip, Niyazi 


GOLLER: Hasan dak 


Hüseyin dak. 81 


Spor makinası (Kızıl dev) 


( DN Söndag gazetesinden çevrilmiştir.) 


maaş ve prim 


Bu geceden sonra priulaslararası bir yarışma 


hesabını da çok 


tin, İsmail, Gürbüz, Ali, Bahattin, 


Hüseyin, Celalettin, İs mail, Ahmet, Hüseyin 

futbolcu Birol, Orhan, Ahmet, Ramazan 


37, 45, K.Şükrü dak.72, 


Spor yıldızları, lüks yaşar 


Maaşlar ve primler Sovyet spor - dünyasında çok önemli bir teşvik aracıdır (itici güç). Spor yıldızları bir çok kapitalist ülkelerde olduğu gibi, ister buz üzerinde dans etsinler, ister "canlı vinç" denilen Rya-Aleksiyev gibi hurda demir kaldırsınlar, sanatları sayesinde lüks bir hayat yaşarlar. Aleksiyev aynı Sovyet de temellerinden söküp 


GÜNEŞSPOR: 1 
ŞEHZADEBAŞI 
GÜNEŞSPOR Mu 

harrem, Aydın, Ali, Bay ram, M.Erol, Şenol (Melin), Cengizhan, Ali Rı za, Ali Çil, H.Kamil 

HZADEBAŞI: Suinver, Salih, Ahmet, 


Hakkı, Aydemir (Arif), Mustafa, İrfan, Hamdi, Muharrem (Mehmet), Sevdet 


GOLLER: Cengizhan dak. 1, Mustafa dak. 65, Mehmet dak. 73, Arif 
dak. 87 


Formalara reklam alınmasının yasaklama 


sından önce spor sahaları TRT'nin ee tim programları gibi bir görünümdeydi 


Spor teşkilatında bütün işler göreve, başlayan şahsa göre yeniden proğramlanıyor 


Bir gariptir bizim spor teşkilatımız. Gelen giden, görevden alınan, alınma yanların belli olmadığı gibi, kinin ne yaptığı da belli değildir 

O kadar çabuk görevden alma «oluyor ki, bir iş doğru dürüst yapılamıyor bile. Spor ile ilgili yapılan şeyler tek tek kişilerin anlayışına bırakıldığı için de yapılan işler yeni ge 


lene göre yeni baştan programlanıyor 
Sözün kısası futbola 


gelmek istiyoruz. 

Eski Futbol Federasyonu zamanında, spor tarihimizin geçmiş yıllarına oranla bazı olumlu kararlar alınmıştı. Bunlardan biride formalara reklam alınmasının yasaklanmasıydı. Bu karar o dönemde amatör spora gönül vermiş tüm spor çevrelerinde ve kamuo yunda yürekten alkışlanmıştı 

Şu anda yeni futbol Federasyonu başkanı reklamlı formalar konusunda şöyle düşünüyor 

“Kulüplerimizin maddi açıdan kaikınmasna katkısı olan bu uygula manin yeniden ele alınması gerektiği görüşündeyim. Kulüplerimizin bu konudaki önerilerini isteyeceğim. Sayın Genel Müdürümüz ile görüşerek bu konuya çözüm getireceğim." 

Görüldüğü gibi yeni Futbol Federasyonu reklamlı formalarla ilgili alınan yasaklama kararını beğenmemiş sorunu tekrar ele almak istediğini belirtiyor. 


Yeni Futbol Federas yonunun el çabukluğu ve becerikliliği bu kadarla kalmıyor, yabancı sporcu yasağı ile ilgili kararı da bir gözden geçirmekte yarar olacağını açıklıyor. 
Yeni federasyon başkanı bu konu ile ilgili olarak daha üstü kapalı bir konuşma yapıyor. 
Konuşma şöyle: "Yabanci futbolcular ile ilgili olarak Merkez Danış ma Kurulu tarafından alı nan karar şu anda kesin lik kazandı. Konunun yeniden ele alınması icin 

Bu konuşmadanda an laşıldığına göre yeni fede rasyon başkanı yabancı oyuncu transferinin yasaklañması kararını, yabancı oyuncu oynatan kulüplerin işine geliyor mu gelmiyor mu bu açı dan tekrar gözden ge Çirmek gerektiğini belirtiyor. 

Gerçi konuşmasının içinde kararı Türk sporu açısından da gözden geçirmek gerektiğini söy lüyor ama o zaman yeni Federasyon Başkanı üç, beş kulübün Türk spo ru olup olmadığını, spor teşkilatının bu kulüplerin isteğine göre iş yapıp yapmadığını açıklamalıdır çok yönlü bir araştırmaya gitmek ve araştırma yapmak gerektiği kanısındayım 

Bu inceleme ve araştırma sırasında soruna bir yandan kulüpler acı sından, bir yandan da Türk futbolu açısından bakmak yararlı olacaktır.” 


Mersinli atletler: "Eski günlerimize 


À lerinin Bulgar uzmanları tarafından yönetilmesini eleştiren karikatürü, 


oyunlardır. Bu gerçekleri oyu, gidip Bulgarlar'dan 


alırsınız..." 


layabilmekteler: Ufak çapla kaçak çılık yurtdışı gezilerin en cazip kazancıdır. Yurt dışına Stolichnaya 


Votka ve Beluga havyarı ile cıkan Daha şöhretli olduğu için Kor- p v SÜMERBANK KAHRAMANMARAŞ sporcular, dönüşlerinde jeans, Ja but, 1976 Olimpiyatlarına iki dönüyoruz 
0 ora ru Pamuklu Sanayi Müessesesi pon saatları ve kaset teyplerle gün kala Ludmilla Turişçeva'nın 
MUHTELİF MALZEME SATILACAKTIR dönerler. Böyle bir gezi, Sovyetler yerine kaptan oldu. Izmirde yapılan Tür- ni ve bu derecelerin, Mer- 


Birliği'nde bir yıllık yaşam icin ra hatça yeterli olan 3 bin Rublelik kazancı sağlar 

Bu tür geziler için Dinamo Ku lübü'nde spor yapmak özellikle uy 


kiye salon Atletizm Şampiyonasında başarı- li otan Mersinli atletler yaptıkları açıklamada eski günlerine kavuştukları- 


siñ Atletizminin eski günlerinin geri geldiğini müjdelediğini belirtiyorlar. 


Aşağıda cins ve Miktarı gösterilen tali hasılat, hurda ve Ihtiyaç fazlası malzemelerin 5.3.1979 günü saat 10.00 da müessesemizde açık pazarlık suretiyle teklif alınarak satışı yapılacaktır. 

1- Satışa alt Şartname ve listeler Müessesemizden temin edilebilir. 
2- Malzemeler mesai saatleri içinde müessesemizde görülebilir. 
3- Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 


cuyu zirveye getirip Batıya salmaktalar. Para ve şöhret... Bu hayatı yaşayan yıldız bir sporcu artık kendi ülkesini düşünmüyor, kendisi için yarışıyordu. En kötüsü, bu sporcu- 


Boğaziçi Universitesi Folklor Kulübü Yayın Organı 


İzmirde yapılan Tür- 


A | kt Di h a i 

oze gundur. Çünkü Dinamo kulüplerin jar tamamen bireyci düşünen birer mi, atletizmde  Türkive kiye Salon Atletizm 

sayı çi l amul Cinsi Tahmini Miktar ge mans ve KGB görevlileri de yer kapitalist oluyorlar. Brokhin Kor- şampiyonu çıkarmayı e ri Masin 

Türk halk ozanları ve destanları kaynakçası Üstüpüler sato Sövyeller “Birliği'ndeki teiwe piru m alarak gouent YAN başardıklarını söylediler. a 0 ; ral 

s SEN A, j aşarılı sporculara Yelkililer fzmir'deki (| ikincilik üçüncü 

" A Muntelif mamul bez 55.000 Mt karşı olduğunu, ama kendisinin bir lerinde verilen araba, ev gibi ola- à ; ; : ri 

Türker Acaroğlu Fitrat Ozan 40 TL. i: Fi aaa 29 Te komünist olduğunu betirlen Brok aklar öporedlin Rus aristokrat si- şampiyonaya 30 atletle oaa ? Li bi İsteme adresi: PK 2 Bebek/ İST İhtiyaç fazlası malzemeler hin'in ilginç açıklamalarından biri nıfına dahil ediyor. İşte Sovyetler" katılan Mersin bölgesi- r pore ; 

a Basın: 11743-235 de; yıldız sporcuların yabancılaşma i nin 30 atletinden 15 atle- başarının devam edece 


deki spor. 


ğini ifade ediyorlar. 


sı. Brokhın'e göre Sovyetler svor BİTTİ tinin ilk üç sıraya girdiği- 


4 Mart 1979 


Gaziantep'te bir öğrenci öldürüldü 


Polatlı'da ipekçi'nin katili olduğu ileri sürülen bir kişi yakalandı 


HABER MERKEZİ Gaziantep'te önceki gece 2230 siralarında Nur Pazarbaşı Mahallesinde yürümekte olan Birecik Lisesi öğrencisi Öömer Kaya'ya ateş açıldı, Ağır yaralanan ömer Kaya, kaldırıldığı Devlet Hastanesinde öldü. Olayla ilgili sanıkların arandığı bildiriliyor. 
öte yandan Yavuzeli İlçesi Ortaokulunda Mustafa .Gündeşçi adlı öğrenci «Hüseyin Dağdelen adlı öğrenci tarafından bıçakla ağır şekilde yaralandı. Yaralı öğrenci tedavi altına alındı. Hüseyin Dağdelen ise yaka- 


landı. 
Yavuzeli İlçesi'nin Saraymağara köyünde 


ihbar üzerine bir eve yapılan baskında bir otomatik tüfek, bir tabanca, 
46 mermi, 6 dinamit 3 
kapsül ile 2 metre dinamit fitili ele geçirildi. 
İSTANBUL'DA 

Emlak Kredi Bankası Tozkoparan Şubesi'nin camları önceki gece atılan taşlarla kırıldı. 

Öte yandan dün sabah Laleli'de Tan Plakevine patlavıcı madde atıldı. 
- Taksim Hastanesinde hariciye mütehassısı olarak görev yapan Doktor Mustafa Yüksel, dün evi- ne giderken arama yapan bir pclis tarafından dövüldüğünü belirterek, yetkililere başvurdu. 


Boğaz Köprüsünde 
. 
bazı gişelerden para bozdurarak 
Tİ geçiş yasaklandı İSTANBUL(AA) 
İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nden, bugünden itibaren, para bozmaya ayrılanların dışındaki gişelerden para bozdurarak geçiş yasaklandı. 
Bu konudaki uygulamaya uymayan şoförlere, para cezası verileceği ve 


araçlarının trafik ekiplerince muayeneden geçiri- 


leceği bildirildi. y 


POLATLIDA 

Ankara'nın Polatlı İlçesi yakınlarındaki Beylikköprü köyünde dün ' sabah girişilen bir operasyon sonucu Abdi tpekçi'nin katili olduğu ileri sürülen Necmettin . 
Ateş adında bir kişi gözal tına alındı. Bursa Yenişehir nüfusuna kayıtlı Necmettin Ateş'in daha önce hapis yattığı öğrenildi. Necmettin Ateş İstanbul'dan yapılan bir ihbar sonucunda Beylikköprü'de CGP'i Hayri Başar'ın çiftliğinde çalışırken bulundu. Çiftlik- te çalışanlar Necmettin Ateş'in bir ara Bursa'ya gittiği gerekçesiyle işin- den ayrıldığını söylediler . 

AKÇAKOCA'DA 

Silah kaçakçılığı yapıldığı yolundaki bir ihbar üzerine belirtilen yere giden polisler, kaçakçılardan biri olduğu ileri sürülen Yılmaz Başaran' ın cesedini buldular. 

ANKARA'DA 

Ankara ve İstanbul'da iki yıl önce silahlı saldırı, bombalama ve soygun yapmaktan sanık, Ali Alkan İnal ile eşi Arzu Sayman İnal dün yakalandılar. Sanıkların, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi-Halkın Devrimci Öncüleri (THKP-C-HDÖö) adlı gizli örgütün üyesi oldukları ileri sürüldü. 


CHP ve AP'de iç mücadele... 


(Baştarafı 1. Sayfada) lerin “beklendiği ve bazı, milletvekillerinin CHP'ye geçeceğinin sanıldığı bildiriliyor. 


CHP GRUBUNDA 
GENEL GÖRÜŞME 


Bütçeden sonra toplaaan CHP grubunda, hükümet, Genel Yönetim Kurulu ve grup hakkında ge- 


nel görüşme açılması önerisi ittifakla kabul edildi. Konuyla ilgili 


önerge İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve arkadaşlarından geldi. CHP grubu Meclis tatilinden sonra bu genel görüşmeyi ele alacak. 


RESMİ KURULTAY HAZIRLIKLARI 


Kurultay çalışmaları- nın ilk aşaması olan mahalli delegelerin belirleneceği muhtarlık bölge toplantıları, bugün başlıyor. 
16 Marta kadar sürecek 
olan bu toplantılardan sonra 31 Mart-16 Nisan tarihleri arasında ilçe kongreleri, 27 Nisan - 
26 Mayıs tarihleri arasında da il kongreleri yapılacak. 


İl Kongrelerinin yapılacağı günler, İl Yönetim Kurullarının görüşü alınarak Genel Yönetim Kurulunca saptanacak. 


CHP Genel Merkezi bugün başlayacak olan muhtarlık bölge toplan- 


K.Maraş”ta MHP Sıkıyönetimi yanıltmaya çalışıyor 


KAHRAMANMARAŞ 
(ÖZEL) 
Bir süre önce Marteks İplik Fabrikasında çalışan işçiler minibüsle gece Erkos köyüne giderken Karaziyaret mevkiinde : otomatik silahh kişilerin saldırısına uğradılar. Saldırı- da Ahmet Paksoy adlı bir işçi ölmüş beş işçi de yaralanmıştı. 
” MHP'lilerin bu silahlı saldırıdan sonra işçilere sahip çikarak silahlı saldırı olayını bir Alevi öyü olan Çokyaşar köylülerinin üzerine yıkıp Ali Doğan, Abdo Doğan, 


TELEVİZYON 


18.30 HABERLER 


mü yayınlanacak. 


Dizi programın bugün 


19.30 BİR KONSER 
20.00 SÖYLEŞİ 


söyleşiyorlar. 
20.30 HABERLER 
21.15 BEŞ DAKİKA 


mektuplarla eğilmeye 


23.15 HABERLER 


05.00 Açılış Program ve Kısa Haberler 

05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 

07.30 HABERLER 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.02 Halk Müziğine Gönül Verenler 

09.20 Çocuklar İçin 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Okul Radyosu 

12.10 öğle Üzeri 

13.00 HABERLER 

14.32 Birike Biri ke 

15.01 Yaşayan Hukuk 

G 15.21 Şarkılar 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 08.02 Gün Başlıyor 09.00 Olayların İçinden 10.30 Yaşayan Ekonomi 10.50 Türküler Geçidi 11.40 Sılaya Dönüş 12.00 Hafif Müzik Sanatçıları Söylüyor. 
12.40 Türküler ve Oyun I4vaları 
13.30 Utayların İçinden 14,00 Türküler Geçidi 14.30 Yabancı DI! Öğreneilm. 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 

07.02 Güne Ge arok üz! 

Rao Cesitli Melodiler 

11.00 öğleye Doğru 

12.00 Sizin İçin Seçtiklerimiz. 


Aydınlık 


BAYAŞ Bimi- Yayn AŞ 


adena sahibi 


`- FERIT İLSEVER 


18.33 SİNBAT'IN SERÜVENLERİ Çizgi film dizisinin "Devin Oğlu" adlı 25. Bölü- 


19.00 BLOK FÜLÜT ÖĞRENİYORUZ 


münde, iki program önce çalınan "Bilmem Şu Feleğin" türküsü ve "Gel Bize, Katıl Bize" ve “28 Nisan" adlı parçalar üzerinde çalışılıyor. 
Konuklar bölümünde Saip Egüz'ün bu program için yaptığı "Düğün Havası” çalınıyor. Hazırlayanlar: Mustafa Karakaya- Süheyla Sinkil. 


Ülkenin güncel ve temel sorunlarına ilişkin söyleşilerin sunulacağı bu yeni program dizisinin bugünkü ilk bölümünde, Mümtaz Soysal ve Tevfik Çavdar, yaşam pahalılığı konusu üzerinde 


Zuhal Çetinkanat'ın sunduğu program, çalışan çocuklarımızın sorunlarına, 


tim: Yavuz Tarakçıoğlu. 
21.20 ASPEN (4. Bölüm) 22.10 HABER-PROGRAM 


yayınlanacak 21, Bölü- 


onlardan gelen çalışıyor. Yapım-Yöne- 


16.05 Okul Radyosu 17.02 Akşama Doğru 18.01 Çocuk Bahçesi 18.16 Laf Lafı Açar 20.02 Çocuklar İçin On Dakika 
20.12 Hafif Müzik 20.15 Sılaya Dönüş 21.02 Radyo Tiyatrosu 22.40 Şarkılar 
23.10 Türküler Geçidi 24.00 Kısa Haberler 00.02 Gece Yarısından Sonra 
00.55 Kısa Haberler 01.00-05.00 Gece Yarısı 


16.20 Arkası Yarın 16.40 Halk Müziğine Gönül Verenler 
18.00 Türk Halk Müziğir- den Seçmeler 
18.30 Dördüncü Beş Yılık 

Kalkınma Planımız 19.00 HABERLER 
20.30 Türk Hafif Müziği 21.00 Çevre Sorunları 22.30 Türküler Geçidi 23.00 Solistlerden Şarkilar 23.30 HABERLER 
23.55 Program ve Kapanış 


19.00 Bir Konser 

21.00 Büyük Eserler 

22.00 Gecenin Getirdikleri. 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Program ve Kapanış 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İyi, GUNTUR Dağıtım: GAMEDA 


Yaz. İsleri uduni MEHMEL ALABERK Habe ve Makalelerden Soruolu Müdür 

S AYDOĞAN BUYUKOZDEN Müemese Müdürü, OLGURHAN 1 RIUR 


Mehmet Funda, Ali Köşker, Mustafa Can, Hasan 


Doğan, Ahmet Doğan ve Ali Yıldız adındaki köylüyü sıkıyönetime 


şikayet ederek isimlerini verdiler, 


CLAYIN GELİŞİMİ 


Silahlı saldırı olayı gece saat 11.00 sularında olmuş ve olaydan sonra minibüs yoldan çıkarak köprüden aşağı yuvarlanmıştı. Olay sırasında minibüste bulunan bazı kişiler minibüs tam köprünün yanına girdiği sırada yolun kenarındaki bir hendek : içinde üç kişiyi aniden kalkıp oto- 


matik silahla minibüse ateş açtıklarını belirtiyorlar. Silahı tarama 


sırasında Minibüs yoldan çıkarak köprüden aşağı 


yuvarlanıyor ve işçiler panik içinde minibüsün kapısından kendilerini 


dışarı atmaya çalışırken, silahlı üç saldırgan da olay yerinden hızla uzaklaşıyor ve izlerini kaybettiriyorlar. 


MHP'NİN TERTİBİ 


Planlı şekilde yürütüldüğü apaçık görülen bu Olayda, MHP'liler hemen olaya sahip çikarak tansiyonu yükseltmeye giriştiler. 


Bütün köylerde nefretle karşılanan silahla tarama olayını MHP açıkça Çokyaşar köylüleri- nin üzerine yıkmak için uğraşıyor. Sikiyönetimi köylülerin üzerine yöneltmek için çeşitli tertiplere girişivor. 


Milletvekili... 


(Baştarafı 1. Sayfada) dahil bazı görevliler ıçın sorumluluk ve devlet için taşıdıkları önem gözö-- 

ninde tutularak bu dereceleri işgal eden kademelerin gösterge rakamlarına 50,100 .150 veya 200 rakamları eklenecek 300, 
400 veya 500 ek gösterge 
leri üzerinden aylık alacak olanlar ise Maliye Bakanlığının ve Devlet Personel Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca tespit edilecek. 


MERKEZ BURO 
İSTANBUL 
Nwuosmamye tad 3,3 Cağaloğlu 

Yazı İşleri Hel: 265244 
İde Tel 26 5437 


mm 


tılarında, seçilecek dele- ge sayısının belirlenmesinde, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan 1977 Milletvekili genel seçimleri sonuçlarının esas alınacağını bildirdi. 


Öte yandan Millet Meclisinde bütçe kabul edildikten sonra toplanan CHP grubunda Meclis çalışmalarını boykot edenler konusunun ele alınması da kurultay hazırlıklarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. 


MECLİS 
ÇALIŞMALARINA KATILMAYANLAR 


Bilindiği gibi CHP Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ve dört arkadaşı son dönemde meclis çalışmalarına katılmamışlar, sadece oylamalarda bulunmakla yetinmişlerdi. Bu durum, parti içinde çeşitli tartışmalara yolaçmıştı. CHP grubunda, bu konunun ve bunun yanısıra bazı oylamalara (o katılmayan Hayri Elçioğlu'nun durumunun da ele alınacağı belirtiliyor. CHP Grubundan alınan haberlere göre Ecevit, birçok oylamaya katılmayan Ankara Milletvekili Elçioğlu'na haber göndererek bütçe oylamasına katılmazsa hakkında soruşturma açılacağını bildirdi. Bunun üzerine Elçioğlu, bütçe oylamasına katıldı. 


AP'Lİ KORKUT'UN 
DURUMU 


Bu arada Bütçe oylamasına katılmayan Adalet Partisi Kırklareli Milletvekili Hasan Korkut' un CHP'ye gireceği söyleniyor. Korkut, kesin ihraç talebiyle AP Haysiyet Divanı'na verildi. 

CHP yetkilileri ise böyle bir gelişmenin beklenebileceğini ifade ettiler. 

Öte yandan Hasan Korkut AP Grup Başkanvekilleri Esat Kıraoğlu ile Turgut Toker'in kendisini partiden ihraç edeceklerini açıklamasına karşı ne düşündüğünü soran bir muhabire "Bu karardan haberi olmadığını söyledi. Ve ihraç ta - lep edenler belki bir gün giderler ama Korkut, AP' 


de kalır" dedi. 
Hasan Korkut bütçe oylamasına okatılmayışı- 


nın nedenini ise "görev- 


liydim. Genel Başkanımın imzası da görev kağıdımdadır." şeklinde açıkladı. 


Bu arada AP grup yöneticileri Hasan Korkut' un şimdiye kadar üç defa hayati oylamalara katılmadığını belirttiler. 

Korkut'un CHP'ye geçişinin yanısıra CHP ile diyalog konusundaki tutum farklılıkları yüzünden AP'de de bazı tartışmaların ortaya çıkacağı öne sürüldü. 

TATİL 

Millet Meclisi gayriresmi olarak Mart sonuna kadar tatile girdi. Bütçe oylamasından sonra Millet Meclisinde benimsenen Danışma Kurulu kararı uyarınca Millet Meclisinin 6 - 21 Mart tarihlerinde tatil olmasını kararlaştırmıştı. 

Ancak Millet Meclisi resmen 15 günden fazla tatil olamayacağı için böyle karar alındı. Aslında Millet Meclisinin 6 
Marta kadar çalışmasının fiilen olanaksız olduğu belirtiliyor. 


Ayrıca 21 Martta Çarşambaya geldiğinden geriye birtek Çalışma günü olarak Perşembe kaldığından Millet Meclisinin 27 Mart Salı günün- den önce toplanmasının 


* Kılar, Tel: 253869 MANYA,  [IERANSA BELÇİKA i j iğ henstaufen 188, rue UMIR ROSI Özgüler İşhanı, 452. Soh StA kita iae ean Josaphat 
25 3, Konak tel: 13 1090,25 25 54 N 
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ADANA BUROSU Kinik Cad, 113. Soh Tel; 75005 Paris Tel: 00322 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ANKARA BUROSU; Mes tutiyet Cad 32/8, 


beklenmediği ifade edildi. 

27 Mart gününe kadar 
özellikle CHP Milletvekillerinin Anadolu'ya dagılacakları ve kurultay' dan önce arazi Çalışmasına girişecekleri belirtiliyor. Bu bakımdan 
27 Mart günü de meclis- 
te CHP'nin çoğunluk sağlaması oldukça güç. 

VERGİLER 

27 Marttan sonra başlayacak çalışmalar sırasında CHP'nin Gelir Vergisi yasa önerisini meclislere getirmesi bekleniyor. Gelir Vergisi yasa önerisi asgari geçim indirimini ve yüksek gelirlerin (o vergilendirilmesinin yeniden düzenlenmesini öngörüyor. 


AP Genel... 


(Baştarafı 1. Sayfada) madığını ve fuelvilin karneye bağlanmanın arifesinde olduğunu belirtti. 

öte yandan, AP Genel Başkan Yardımcısı Barlas Kuntay da THA muhabirine verdiği demeçte, hükümeti eleştirdi ve "AP' nin seçimleri kazanması- nın kesin yanıtını, önümüzdeki Ekim ayında yapılacak olan kısmi senato ve ara seçimlerinde Türk milleti verecektir. 
CHP-AP mukayesesinde AP sınıf geçecek notu almıştır" dedi. 


İstanbul'da... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


GİMA ile alışveriş sırasında resmi bir sözleşme bulunmadığından çürük portakalların zararının GİMA'ya ait olduğunu iddia ediyorlar. 

Kavun karpuz venarenciye halinde konuştuğumuz bir kısım kabzımai ve hamal olayı şöyle anlatıyorlar, 

"3-4 Şubat 1979 günlerinde 30 tır dolusu 600 
ton limon ve portakal geldi. Bu portakallar ve limonlar Ticaret Bakanlığına bağlı GİMA tarafından Kıbrıs'tan ithal edildi. Mersin'e getirildikten sonra orada bazı kabzımalara satıldı. Portakallar ve limonlar ambalaj ve nakliyenin hatalı yapılmasından İstanbul'a çürük olarak geldi. 

Mersin'de malı satın alan kabzımallar geçen sene de aynı şekilde bozulan: bir gemiden aldıkları portakaldan 3-4 milyon lira kâr etmişlerdi. 

Bu maldan kâr yerine zarar gören kabzımallar mal bizim değil GİMA' nın diyorlar. Madem öyle GİMA komisyoncuya satılsın diye mal verebilir mi? Verse bile, halde 270 kabzımalın içinde 3 kişiden başka Gİ-MA'nın portakalını satacak yok muydu? Daha sonra GİMA verdiği malın satılıp satılmadığını kontrole bile gelmedi. 

Çürüyen portakal ve limonu tespit için Hal Müdürü geldi, kimse portakal ve limonlara sahip, çıkmadı. öyle olunca zabıt da tutulamadı. Yani kabzımalların elinde malların çürüdüğüne dair belge yok, hâlâ GİMA adına fatura kesiliyor. 

Yanlış ambalaj ve nakliye yüzünden bu yıl çok mal çürüdü. Şubat ayı içersinde çürütülen portakal ve limonun dışında Libya'ya gidecek olan 
400 ton elma da çürüdü, 
bizim gibi yoksul bir ülkenin çok büyük bir kaybıdır. Aynı hata yüzünden 100 ton da ayva çürütülerek sokağa atıldı. 
Ayva ve elma tüccar malı idi, zararı tüccar ödedi. 
Fakat 600 ton portakal ve limonun zararını kim ödeyecek? Tüccar mı Gİ-MA mı? Bu mal kime ait GİMA'ya mıtüccara mi? 


URI DIŞI BUROLARI 


Vietnam, Çin'in görüşme... 


(Baştarafı 1. Sayfada) hem Güney Doğu Asya hem de dünya barışı için büyük tehlike yarattığını öne sürdü. 

Önceki gün Çin Komünist Partisi yayın orgam "Halkın Günlüğünde" yayınlanan bir baş yazı- da, Vietnam derhal barışçı görüşmelere çağrılmıştı. Çağrıda, iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlık- 


Köy-Koop ... 


(Bastarafı 1. Sayfada) grubu, Köy-Koop tuzugünün ve hükümet komiserinin mütalasina uygun olarak yönetim kurulunun 9 kişiden oluşması için başvuruyor. 

Öte yandan önceki gün oyların yeniden sayı- mı sonucunda yönetim kuruluna seçilenler degişmedi. Ancak yönetim kurulu üye sayısının on üçten dokuza indirilmesi durumunda Nedim Tarhan grubunun yönetim kurulu içinde sahip olduğu çoğunluk azalacak ve durum üçe karşı altı olacak. 

Sayım devam ederken, akşamüstü 18.30 sularında bir grup İGD'li gelerek Köy-Koop Genel Merkezini işgal etti Bu olay üzerine Divan Başkanı Mustafa Pala Emniyet Müdürlüğüne başvurarak binanın boşaltılmasını sağladı. İGD'lilerin binada bulundukları sırada Köy-Koop'ta görevli persone- li tehdit ettikleri öğrenildi 


i. 
TKP'NİN İDDİASI “TKP"nin Sesi Radyosu, önceki gün, Köy- 

Koop Genel Kurulu ile 

ilgili bir haber yayınladı ve "CHP'nin sağ kanadının yenilgiye uğratıldığını" öne sürdü, 

Radyo, Genel Kurul ilgili olarak şunları 

ileri sürdü: "Köy-Koop 

Genel Kurulunda CHP' 

nin sağ kanadı yenilgiye uğratıldı. Bir süre önce sağ sosyal-demokratların anti-TKP kampanyası altında Köy- 

Koop içinde CHP'li demokratlara karşı giriştikleri saldırı, Köy-Koop 

Genel Kurulunda bozguna uğradı. 

Köylü delegeler, gericilerle işbirliği yapan sağ sosyal-demokratları desteklemediklerini ortaya koydular. ., 

Koy-Koop Genel Kurulu, sağ sosyal-demokratların gericilerle ve Maocularla, komünizm düşmanlığı ve TKP'ye karşı oluş temeli üzerinde kurdukları birliğin venilgisi ve ilerici demokrat güçlerin başarısı oldu." 


Seha Meray... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur, Seha Meray'ın demokratik ve özerk üniversite için uğraş verdiğini belirtti ve bu yıl ödül verilen dört öğretim üyesinin de aynı uğraşı verirken öldürüldüklerini söyledi. Necdet Uğur bilim adamlarına yöneltilen saldırıları yöneten cinayet şebekelerinin kısa sürede kaldırılacağı umudu ve inancı içinde olduklarını da belirtti.. 

TÜMOD Başkanı Nuri Karacan ile ODTÜ öğretim Üyeleri Başkanı Ersin Tolunay törende yaptıkları _ konuşmalarda, dört bilim adamının top- 
“lum çıkarları için uğraş verdirdiklerinden öldürüldüklerini söylediler. ve "faşist saldırıların sürmesine hükümetin kararsız tutumu neden olmaktadır ve artık açıkça bilinen saldırı kaynaklarının üzerine gidilmelidir." dediler. 


ile 


larının görüşmelerden başka herhangi bir yolla 


çözülemeyeceği belirtilmişti. 
Bilindiği gibi, Çin 


Halk Cumhuriyeti bugün Vietnam'a karşı yürüttüğü ihtar harekatını, Hanoi'nin sürekli sınır ihlallerinde bulunarak can ve mal kaybına sebep olması ve bu konuda Çin'in uyanlarına kulak asmaması nedeniyle başlatmıştı. 


ÇİN BM DELEGESİ 
ÇENG ÇU 

Salı gecesı yeniden toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyin- de Hindiçini'deki olaylarla ilgili herhangi bir karar tasarısı üzerinde anlaşma sağlanamadı. Toplantıda bir konuşma yapan Çin delegesi Çeng Çu, Sovyetler Birliği'nin suçlamalarna cevap verdi. 
Çeng Çu, şöyle dedi.: 

"Vietnam'ın Kamboçya'ya karşı giriştiği saldırı ile Çin - Vietnam sınırındaki, çatışma nitelik bakımından tamamen farklıdır. Güvenlik Konseyi, Sovyetler Birliği'nin desteğindeki oVietnam'ı, Kamboçya'ya saldırarak işgal ettiği için kınamak ve bütün Vietnam birliklerinin Kamboçya'dan geri çekilmesini istemekle yükümlüdür." 

Sovyetler Birliği'nin Vietnam'ı bir ileri karakol haline getirdiğini ve Güney Doğu Asya'yı bir savaş alanı haline soktuğunu belirten Çeng Çu, Moskova'nın (o hedefinin bununla da sınırlı olmadığını açıkladı. Çin delegesi, Sovyetler Birliği' nin Hindiçini'ni ele geçirdikten sonra, Hint ve Büyük Okyanustaki deniz yollarını kontrol altına almak, daha sonra Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Kızıldenize yönelerek dünya hegemonyası kurmak arzusunda oldugunu bildirdi. 


AMERİKAN DELEGESİ ANDREW YOUNG 


Çeng Çu'dan sonra bir konuşma yapan Amerikan delegesi Andrew Young da, Deng'in Amerika ziyaretinin, kendisine Vietnam'a saldırma cesareti verdiği ve Çin'in bu konuda Amerika'nın onayını aldığı yolundaki iddiaların gerçekle bir il- 


si gisi. «olmadığını açıkladı. 


Young, bu konuşmasıyla Vietnam delegesinin iddialarına cevap verdi. 


CARTER'İN MESAJI 


ABD Maliye Bakanı Michael Blumenthal Çin Başbakan yardımcısı Deng Siao - ping ile yaptığı görüşme sırasında, Carter'in bir mesajını sundu. Carter'in mesajın- da, Çin'in Vietnam'a karşı giriştiği harekatı durdurmasını istediği bildiriliyor. 

Deng ile yaptığı 1,5 saatlik görüşmeden sonra gazetecilere bir açıklama yapan Blumenthal, ABD'nin Çin'in harekatına karşı olduğunu ve Çin'in en kısa zamanda Vietnam'dan çekilmesini istediğini söyledi. 


GEÇEN HAFTA 
VİETNAM ÇİN TOPRAKLARINA 
SALDIRDI 


Yeni Çin Haber Ajansı, geçen hafta Vietnam kuvvetlerinin Çin topraklarına girdiklerini, ancak kısa sürede geri püskürtüldüklerini bildirdi. Yeni Çin Haber Ajansının verdiği habere göre, Vietnam Kuvvetleri sınırı geçerek Yunnan ve Kuangsi'ye saldırdılar. Vietnamlılar burada bulunan komünü ağır top ateşine tuttular. İki köyü yaktılar. Ve çıkan yangın sonucu büyük bir orman bölgesi tahrip oldu. Yeni Çin Haber Ajansı, üç gün siren çarpışmalardan sonra Vietnam kuvvetlerinin geri püskürtüldüğünü ve 70 Vietnamlının da saf dışı edildiğini bildir di. 


PRAVDA 
Sovyetler Birliği "Komünist" Oo Partisinin 


yayın organı Pravda, Çin' in Vietnam'a karşı giriştiği cezalandırma harekatı ile ilgili olarak bir yorum yayınladı. Çin'in durmadığı taktirde Vietnam'dan atılacağını öne süren Pravda yorumunda şu iddialara yer veriyor 

"Savaş alevi yayılabilir. Bugun alevlerden ısınmak isteyenler, yarın bunun kurbanı olacaktır." 

ABD'nin Çin'in harekatını onayladığını 


ve. 


ona cesaret verdiğini öne süren Pravda, Sovyetler Birliği'nin, Vietnam'la imzaladığı barış ve dostluk anlaşmasının gereklerini yerine getireceği tehdidini tekrarladı. 
i NATO leri, Sovyetler Birliği'nin Çin'e savaş açma olasılığının bulunmadığı 


görüşünde olduklarını açıkladılar. Anadolu Ajansının bildirdiğine göre, NATO yetkilileri açıklamalarında, "bir Sovyet müdahalesi için Çin'in Hanoi üzerine yürümesi gereklidir, ama Çin'in böyle bir niyeti olmadığı anlaşılıyor "dediler, 


Kıbrıs'ta... 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


bir*süre önce Waldheim tarafından önerilen gündem konusunda Türk ve Rum tarafları arasında görüş birliğinin sağlanmas! için görüşmeleri sürdürüyor. Pohl'ün bugün de, Rum toplumu liderleri ile aynı konuda görüşmelerde bulunması bekioniyor. 


Öte yandan, Türk tarafınin, görüşmelerin, Denktaş-Makarios anlaşması çerçevesinde başlamasında ısrar ettiği bildiriliyor. Bu arada, Waldheim'in, bir süre önce görüşmelerin başlatılması için sunduğu gündem önerilerinde, Türk tarafı- nın görüşleri doğrultusunda bazı değişiklikler yaptığı ileri sürülüyor. 


Namibya Heyeti: “Ülkemizin bağımsızlığa kavuşması konusunda yapıcı görüşmelerde bulunduk” 


ANKARA (ÖZEL) 

BM Mısır Arap Cumhuriyeti Delegesi, Büyüikelçi Dr. Ahmet Abdülnecip Başkanlığında yurdumuzu Ziyaret « etmekte olan Namibya Konseyi heyeti dün düzenlediği basın toplantısında, Namibya'nın bu yıl içinde gerçek bağımsızlığına kavuşması için Başbakan Bülent Ecevit, Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile yararlı yapıcı görüşmelerde obulunduklarını belirtti. 

Abdülnecip , “BM Güvenlik Konseyinin Namibya'da BM denetimi al tında tüm siyasi kuruluşların katılacağı seçimler yapılmasını ve Namibya" nın bağımsızlığına kavuşmasını öngören banş planının uygulanmasını, Güney Afrika'nın uzlaşmaz tutumu nedeniyle güçlüklerle karşılaştıklarını belirtti. 

Bu nedenle Namibya'yı işgal altında bulunduran Güney Afrika'ya baskı yapılması gerektiğini söyledi. 

Devlet Başkanı, 1967' de Namibya konseyi ve kuruluşunda hazır bulunan ve bugüne kadar'Na» mibya'yı destekleyen Türkiye'nin bugünden sonra da desteğini sürdüreceğine inandıklarını belirterek önümüzdeki günlerde BM'de konuyla ilgili iki yönlü yoğun faaliyete girişileceğini açıkladı. Bunların BM 33, Genel Kurulu'nun Nisan'da Namibya sorununu görüşmek üzere toplanması ve özel temsilci Ahtisaari’ nin Waldheim'e sunacağı 


raporun onaylanması olduğunu belirtti. 
Abdülnecip bir soru üzerine Türkiye'ye gelme- den önce ziyaret ettikleri Çin Halk Cumhuriyeti ve Pakistan'da da aynı çerçevede görüşmeler yaptıklarını, her iki ülkenin de desteğini aldıklarını ve görüşmelerden çok memnun kaldıklarını söyledi. 
Basın toplantısının sona ermesinden sonra gelen ve kendini "'şu anda illegal şartlarda faaliyet göstermek zorunda kalan Türkiye İşçi Sınıfı- nin öncüsü hareketinin yayın organı Savaş Yolu Dergisinin muhabiri" olarak tamtan bir kişi, heyet üyelerinden birine, Çin Vietnam savaşı konusundaki görüşlerini sordu. 
Heyet üyesi Hindi Çini' de sosyalist ülkeler arasında çıkan sürtüşmeler- den üzüntü duyduklarını, bunların biran önce sona ermesini (o arzuladıklarını belirtti. Sosyalist ülkeler 


arasında hiçbir ayırım yapmadıklarını o belirten temsilci, bu ülkelerin’ 


hepsinin Namibya davasını desteklediklerini söyledi. 
WALDHEİM'İN 
RAPORU 
AÇIKLANDI 


Basın toplantısı sırasında dağıtılan BM Genel Sekreteri Waldhem'in raporuna göre, Namibya" da bulunan Güney Afrika ile Güney Batı Afrika Halk örgütü (Zwapo) silahlı güçleri ateşkesle birlikte üslerine dönecekler. 
Ayrıca Waldheim'in ateşkesin 15 Mart 1979 günü saat 00.00'da başlamasını önereceği de bildirildi. 


Kuzey Yemen”de Moskova... 


(Baştarafı 1. Sayfada) let başkanının bir savunma anlaşması imzalamak üzere yakında Moskova' ya gideceği haberi yer aldı. Bu anlaşmanın, büyük miktarda askeri ve ekonomik yardımı öngöreceği bildiriliyor. Kuzey Yemen yönetiminin yaptığı resmi açıklamalarda, saldırgan Güney Yemen kuvvetlerinin Rus yapısı silahlar kullandıkları bildirilmişti. 


IRAK VE SURİYE 
ORTAK BİR 
HEYET GÖNDERDİ 


Güney Yemen'in Kuzey Yemen'e karşı giriştiği saldırı bütün şiddetiyle devam ederken, Suriye ve Irak, bölgeye ortak bir heyet gönderdi. 
Irak ve Suriye'nin ortak arabuluculuk heyeti, Kuzey Yemen'in başkenti Sana'da temaslarına başladı. Kuzey Yemen yetkililerinin, "sorunu barışçı yoldan çözmeyi amaçlayan bu girişimi memnunlukla karşıladıkları" belirtiliyor. 

Bu arada, Basra Kör- 


fezi Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının soruna çözüm aramak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta toplanacakları bildirildi. Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmet Es Sabah halen Riyad" ta bulunuyor. Kuzey Yemen Dışişleri Bakanı da, Mısır'da. Bakan, Misir Devlet Başkanı, Sedatla bir görüşme yaptı. 

BBC radyosunun verdiği habere göre, Suudi Arabistan, bölgede ateş kes çağrısında bulundu. 
Riyad'tan yapılan resmi 


açıklamada, bu olayın bütün Arap dünyasını etkileyebileceği belirtildi. 

Öte yandan Suudi Arabistan askeri güçle- 


ri alarma geçirildi. Riyad radyosundan yayınlanan Savunma Bakanlığı bildirisinde, tüm görevlilerin kışlalarına geri dönmeleri istendi. Gö; lemciler, Suudi Arabistan'ın askeri güçlerini Kuzey ve Güney Yemen arasındaki olaylar nedeniyle alarma geçirdiğini bildiriyorlar. 


Üstündağ: "Ülke sorunlarının çözümünde, iktidar ile muhalefet tam bir sorumluluk içinde olmalı” 


ANKARA (THA) 
CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, dün verdiği demeçte, "Ülke sorunlarının çözümünde, iktidar ile muhalefet tam bir sorumluluk içinde olmalıdır" dedi. 
"Geçmişte izlenen dişa bağımlılığımızı arurıcı yanlış politikalar ve ihmak ler nedeniyle, Türkiye'nin bugün çok ağır ekonomik zorluklar içinde olduğunu belirten Üstündağ, ısıtmada, kömürün 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Evren'in... 


(Baştarafı 1. Sayfada) AP VE MSP'NİN 


GÖRÜŞÜ 
AP Yetkilileri, ise, aynı konudaki bir soru üzerine, "yorum yok" 


cevabını verdiler. Evren' in açıklaması üzerinde yorum yapmaktan ka- 


çınan AP yetkilileri, ileride o bildirinin bazı bölümlerinin tartışma 


konusu olacağını bildirmekle yetindiler. 
MSP yetkilileri 


ise, 


Evren'in açıklamasını, "Beyanat" tarafımızdan olumlu karşılanmıştır" 


şeklinde cevaplandırdılar. 
MSP yetkilileri, "Genelkurmay Başkanımızın beyanatını dinledik. Bunu son derece olumlu karşıladık, MSP dışındaki bazı partilerce ortaya konan zanlar üzerindeki açıklamaları bizleri memnun etti." dediler, 


SOMUNCUOĞLU 

Ankara o Sıkıyönetim Komutanlığı, Millet Meclisi Başkanlığına başvurarak, MHP'li Somuncuoğlu'nun, sıkıyönetim hakimleri ile ilgili iddiasını kanıtlamasını istedi. Somuncuoğlu, Millet Meclisinde Başbakanlık Bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada , Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdem- li Hakimi Albay Hamdi Sevinç'in “Kumarcı olduğunu" ve rüşvet aldığını" ileri sürmüştü, 

.Somuncuoğlu'nun bu iddiaları, Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından ihbar olarak değerlendirildiği ve Millet Meclisi Başkanlığına başvurularak, Somuncuoğlu'nun, Albay Sevinç hakkında bildiklerini söylemesi istendi. 


Çobançeşme... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Devrimci Madeniş'e geçtiler, 506 işçinin çalıştığı fabrikada, 400'e yakın işçi noterlik aracılığı ile Türkiye Madeniş Sendikasından istifa edip Devimc Madeniş'e geçince, işçiler dün Devrmd Maden-İş Sendikasının Sihahtarağa Şubesinde temsilcilik seçimini yaptılar. Dün fabrikadan çıkıp gruplar halinde sendika şubesine giden işçiler İGD'iler tarafından yolları kesilerek tehdit edildiler. 

Örgütlenmeleriyle ilgili bir açıklama yapan Devrimci Maden-İş Sendikası Sihahtarağa Şube Başkanı İbrahim Talay, 


şunları söyledi: "1800 kişinin çalıştığı Demir Döküm'deki örgütleme- 


mizi tamamladıktan sonra, çalışmalarımızı Çobançeşme Demir Döküm' de sürdürdük. İşçilerin çoğu işçi düşmanlarını yalnız bırakarak, sendikamıza kayıtlarını yaptırdılar. İstifalar Noter aracılığıyla işverene ve Madeniş ağalarına Ulaştı. 
Ayrıca çoğunluk bizde olduğundan, aidatların kesilmemesi için Bölge Çaluşma Müdürlüğüne başvurduk. Bu aydan sonra Madeniş'e aidatda kestirmeyeceğiz." 

Diğer işyerlerinde de örgütlenme çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Talay, "İşçiler için Madeniş belasından kurtulma umudu belirlendi. 
Madeniş'in niteliği iyice görülmüştür. Onların yanında tek bir işçi kalmayacaktır. Biz de tek bir işçi kalmayıncaya kadar çalışmalarımızı sürdurecaniz dedi. 
TEMSİLCİLİK SEÇİMİ 

YAPILIYOR 

İşçiler dün gruplar halinde Devrimd Madeniİş Silahtarağa Şubesine gelerek, 21 lokal ve 6 temsilci seçmek için oy kullandılar. Maden-İş'in de fabrikada bir hafta önce yaptığı temsilcilik seçimine 70'e yakın işçinin katıldığını, onların da çoğunun kendi arkadaşlan olduğunu söyledi. 
"Maden-İş'ten niçin ayrıldınız? " sorusuna cevap veren bir işçi gülerek "Bir sebep değil iki sebep değil yüzlerce sebebi var, aidatlarımızla bize kurşun sıktıkları için mi diyeyim, paralarımızla Gönen'de kuzu kızartması yedikleri „için mi diyeyim, bizi 45 gün bin liraya aç bıraktıkları için mi diyeyim, Rus uşaklar olduğu için mi diyeim, bizim paralarımızla GD ve İKD gibi besleme örgütleri besledikleri için mi diyeyim, bilmem ki hangisini söyliyeyim?" 
dedi. 
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Incelemeci Montaldo resmi belgelere dayanarak kanıtladı 


FRANSIZ REVİZYONİST PARTİSİNİ 


PARİS'TEKİ 


FİNANSE EDİYOR 


© Kuzey Avrupa Ticaret 


Bankasını 


doğrudan 


Moskova denetliyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


Bu hafta Fransa'da toplam 400 kilo çeken orjinal belgelere dayanılarak yazılan, “Fransa' daki Sovyet Devlet Bankası'nın Sırları"" isimli bir belgesel kitap ya- 


yınlanıyor. 

Kitabın yazarı Jean Montaldo, görünüşte Fransız ama fiilen bir Soyvet devlet bankası olan Kuzey Avrupa Ticaret Bankası'nın, Fransız “Komünist” 


Partisi ile olan ilişkilerini sergiliyor. 

Montaldo, geçtiğimiz hafta, Fransa'da yayınlanan haftalık L'EX-PRESS dergisi için bu konuda bir yazı hazırladı. 

İncelemeci kitabımı şöyle anlatıyor: "Ben kitabımda, FKP Genel Sekreleri Georges Marchais ile CGT Genel Sekreteri 


Seguy'nin kasalarını Sovyetlere teslim ettiğini kanıtlıyorum. 


Fransız renkli 
Rus bankası 


Yukarıda sözü edilen Kuzey Avrupa Ticaret Bankası (BCEN) kayıtlara göre, 1965 yılından 


Parti içinde karga Fransız "Komünist" 


bu yana Guy de Boysson isimli bir Fransız'ın yöne: timinde.Ne var ki bu ban kanın toplam sermayesi- nin 4997si Sovyetler Birliği Devlet Bankası (Gosbank) ve SSCB Dış Ticaret Bankası (Vneshtorgbank) na ait. Geriye kalan (/0.3'lük bölümü ise emin ellerde, Başka bir deyişle Sovyetlere gü- 


ven telkin eden Fransız uyruklu kişilerde. 

Buna uygun olarak bankanın gerçek yöne- 


ticisi F'K”“P'nin eski bir milletvekili olan Guy de Boysson değil, fakat Sovyetler Birliği tarafından atanan, Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Ponomarev. Onun yardımcıları ise makamlarına ilgili Sovyet makamlarınca atanan Victor Krivoche-Vladislav Soudakov ve Serguei Vannine isimli Sovyet görevlileri. 
Kısacası BCEN, yüzde yüze yaklaşan Sovyet sermayesi ve atama yoluyla gelen Sovyet yöneticile riyle tam anlamıyla, Fransız kanunlarının boşluklarından yararlanan, bir Sovyet Devlet Banka- 


si 


ev, 


Kitabın vazarı ayrıntı lı bir şekilde bankanın niteligini açıkladıktan Fransız  “Komünist" Partisi ile bu parti- 


sonra 


RUS BANKASI 


Fransız "Komünist" Partisi Genel Sekreteri Georges Marchais ve partinin mali sorumlusu Georges Cosnat Biri Sovyet bankasından kredi çekiyor, öteki Kremlin'e övgüler düzüyor. 


nin kontrolü altındaki C.G.T. isimli işçi sendikaları konfedesyonu ve çeşitli yayınevlerinin banka ile olan ilişkilerini ele alıyor. 

İsteyen herkesin hesap sahibi olamadığı sözkonusu bankada 26 Ekim 
1978 tarihi itibariyle şu 
kişi ve kurumların hesapları bulunmakta: 

1) Georges GOSNAT (F.“K".P, Merkez Komitesi üyesi, Basın bürosu ve Mali İşler Sorumlusu, Milletvekili) Hesap No: 
05316-6. Mevduat: 2 682 
634 F. (Bu paralar F.K" 


MARCHALS'NIN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ 


şalığın artmasıyla birlikte 


Partisi Genel Sekreteri 


Georges Marchais de saldırganlığını artırıyor. 
Marchais son olarak geçtiğimiz ay "Euro- 


pe İ 


radyo, istasyonunun düzenlediği Basın 


P. Merkez Komitesi adına Gosnat tarafından bankaya yatırılmakta.) 

2) Rene ANDRIEV (F."K'.P, Merkez Komitesi üyesi ve partinin yayın organı olan L'Humanite" gazetesinin yazı işleri müdürü.) Hesap No: 03710-3 Vadesiz Mevduat: 6835 F. Vadeli mevduat (iki,üç yıl): 90 000 
Es 

3) L.HUMANITE' 
Hesap No: 5024-6 Mevduat: 277 737 F. 

4) C.G.T- Hesap No 5101-2 (Yalnız bir tanesi) Vadeli Mevduat: 9 
500 000 F. Vadesiz mevduat: 1 056 469 F. 

5) La Vie Ouvrière (İşçi Hayatı- C.G.T'nin haftalık gazetesi) adma C.G.T. Konfederal büro ve F.'K."P, Siyasi büro üyesi Henri Krasucki. 
Hesap No: 5051-9 Mevduat: 103 535 F 


* 


Marchais, sanki başına gelecek olan "aksiliği ” biliyordu Revel'e karşı saldırı iar Ocak ayında daha da yoğunlaştı 

İşte El Radyo stüdyosu. Marchais hem tehditkar hem çekingen Ayaktaki stüdyoyu terketme- ye hazırlanan Revel- 


dir 
+$ 


rt ile gazetecilerin şerefine leke düşürdüğünü belirtti, Revel, bu konuda Marchais'nin bir açıklama yapmasını istedi, Omuzlarını silken Marchais aynı küstahlığını sürdürerek, "Siz, Reyel, siz zaten şerefsiz bir adamsınız , adi bir adamsınız" di- 


Ve tabii ki, 

6) SSCB Büyükelçiliği- Hesap No: 30213-5 ve 40213-7 (Ticari Temsilcilik)- Mevduat: 269 776 
F+ 1 975 318 F; Hesap No: 30214- 32 Mevduat: 
104 075 F; Hesap No:40 
203-8 Mevduat: 
F; Hesap No: 408779 Mevduat: 7 409 810 F. 

Montaldo, 16 Ocak 
1979 günü Sovyet Bankasına gider, gişeye başvurarak bir hesap açtırmak istediğini söyler. Aldığı cevap aynen Şöyledir: “Burası bir ticari bankadır. Sizin talep ettiğiniz kişisel hesabı açamayız. 
Hemen yanımızda BNP Bankası var. Oraya müracaat edebilirsiniz". 

Oysa ki Fransız yasalarına göre, ticari bankalarda kişisel hesap açma- yı engelleyen bir madde bulunmuyor. 

26 Ekimde F"K"P' 
ye bağlı 31 basın kuruluşunun, 4l yayınevi, enformasyon, reklam ve o propaganda bürosunun ve sayıları 60'ı aşan federasyon birlik, komite v.snin sözkonusu bankada toplam 219 hesabı ve on milyonlarca franklık paraları bulunmaktadır. 

C.G.T'nin ise yukarıda sözü edilen hesap numarasının dışında 08634-9 No'lu bir hesap numarası daha bulunmaktadır. Bunun dışında sözkonusu konfederasyona bağlı yayınevleri ve propaganda bürolarının 45, milli federasyonların 22, il birliklerinin 28, şirket komitelerinin 45 ve daha başka kuruluşların 50'ye yakın ayrı hesapları vardır. Konfederasyona bağlı kuruluşların banka- 


Oysa yazar, mali varlığı- nın en büyük bölümünü bir Sovyet devlet bankasına yatıran bu partinin ve onun çeşitli yan kuruluşlarının Kremlin'den ne ölçüde ve nereye kadar bağımsız davranabilecekleri sorusunu ortaya atıyor, Mali varlığını bir Sovyet devlet bankasına yatıran, onun denetimine tabi olan ve birçok yan kuruluşu bu bankanın mali "yardımları" sayesinde ayakta durabilen bir parti lafla bağımsız olduğunu iddia etse bile fiiliyatta Rusya' nın çizdiği sınırın ötesine geçebilir mi? 

FRED GG ve yan kuruluşları aracılı- 


05194 7 00i 
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F'K'P'nin mali sorumlusunun 


hesap pusulası: 2682634 frank 


gıyla Fransız vatandaşlarnn on milyonlarca frank tutarındaki parasını işleten Sovyet Devlet Bankası, bunun dışında başka yararlar da sağlamaktadır. 

Örneğin Partinin açtığı herhangi bir mali yardım kampanyasını ardından kitlelerin bu partiye olan eğilimleri konusunda Moskova çok kesin bilgiler elde edebilmektedir. 


Gene ve daha da önemlisi, özellikle mali açıdan zor durumda olan basın-yayın organlafi äracılığıyla Sovyet propagandası yaptırabilmek- te, tüm dikkatleri gerileyen | emperyalist ABD İkinci Dünya ülkeleri ve özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'ne çekmek sosyal-emperyalizm (o tehlikesini gözardı etmek için yayın yapmaktadır. 

Bu ikinci noktada özellikle havuç ve sopa siyaseti geçerli olmaktadır. Sovyetlerin istediği yönde yayın yapan gazete, dergi ve diğer yan kuruluşlara durumları ne olursa olsun, çok büyük kredi imkanları sağlanırken, bu rotadan sapanlara yardım kesilebilmekte kötü duruma düşüp çökmeleri sağlan-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F"K"P ve CGT Sendikası dışında Partiye bağlı ne kadar kuruluş varsa hepsinin hesaplarını Sovyet bankasının 


FED SPORTIVE 


75010 PARIS 


GYMNI QUE TRAV 


T9v01C 


001 Çi) FN PORTS-DOL 


213 RYE LAFAYETTE 
75010 PARIS 


Banka "L'Humanite” gazetesine mevduatı kadar 
"borç" verdi 


"FRANSA'DAKİ SOVYET BANKASININ SIRLA-RI" ADLI KİTABIN YAZARI JEAN MONTRALDO 


CGT Sendikası Genel Sekreteri Georges Seguy ve yardımcısı Henry Krasucki Bankadan o kadar parayı çekmişler, şimdi ne düşünüyorlar böyle? 


maktadır. 
Yazı işleri müdürünün bile haberi olmadan 


1952'de kapatılan "Action" (Eylem) dergisi ve Soyvteler Birliği'nde insan haklarına değinen “Los le Hres Françoise" (Fransız Yazınları) adlı edebiyat dergisi de "'ma- 


FLO NAT DES PORTS ki DOCKS 


05131 9 99 06 CDLP 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FEDERATION NATIUNALE INO CHIMIQUES CGT 

033 RUE GRANGE AUX BELLES 
75010 PAKIS 


OSLIS S 


026 RU 


05140 0 


li durumun" kurbanı oldu. 

Öte yandan, | Ağustos 1978'de bankadaki 
toplam mevduatı 1 622 
000 frank olan L'Humanité gazetesine 1 500 000 
frank borç verilmiştir. 
Parti merkez organı şimdiye kadar Moskova'nın 


OOP SPURIS 
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ASTLUR 
Suoüü WİLLEJvİS 
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FED NAT MUYENS TRANSPORTS 


146 RYE DU FG POISSONNIERE 213 RUE LAFAYETTE 
75010 PARIS 


75010 PARIS 


001 


ASSULLATIUN FRANCE URSS 


COMITE PARISIEN 
6l RUE BOISSILAI 


75110 PARIS 


pusulalarında bulmak mümkün. Uluslararası Demokratik Kadınlar, Federasyonu, Film Endüstrisi İşçileri Sendikası, Memurlar Federasyonu Genel Birliği, Fransa-SSCB Dostluk Derneği,... vs. 
bu örgütlerin maliyesini Moskova denetliyor. 


F"K"P kendisini dört bir koldan Sovyetler'e bağlamış. 


MTB/MPA 3 


F"K"P'nin denetlediği bütün 


rotasından hiç sapmadı. 

Aynı tarihte bankada 
452 000 frangı bulunan 
Basın ve Kitap Dağıtım 
Merkezine (CDLP'ye) 2 
milyon franklık bir mali destek sağlanmıştır (CDLP, birçok faaliyetinin yanında- F", K".P' nin yayınevleri arasındaki koordinasyonu sağlamakta, bunların yayınladığı kitap, dergi ve gazetelerin ülke çapında dagıtımını yapmaktadır.) 

F.“'K'".P.'nin yayınevleri ile "L'Humanité" gazetesinin gelirleri ve gayri menkulun yönetiminden sorumlu olan Poisonière Şirketi'ne 1 
229 000 franklık, bankada 957 000 frangı bulunan Merkezi Tamtma 
Ajansına (A.C.P) 1 392 
000 franklık mali yardim 
sağlanmıştır. 

Örnekler bu şekilde uzayıp gitmekte ve sonuçta ortaya tüm revizyonist basının Sovyetlerin dolaylı veya dolaysız mali kontrolü altında olduğu çıkmaktadır. Öyle bir kontrol ki gerektiğinde dergi ve gazeteler kapattırılmaktadır. 

Yazar, bütün leri inceledikten şu konuya 
E RIE CGEA ive bu iki örgütün yan 


belge- sonra vartyor 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klubü adlı programım misafiri olmuştu. Hafta- da bir gün yayınlanan bu programda, önemli şahsiyet gazetecilerin sorularına cevap veriyor. 

Söz konusu program yayına başlamadan önce, Marchais bir grup gazeteciye dönerek şöyle dedi. "Başbakan Barre, bana iç politika ile ilgili soru sormamanız için size kaç para 


kurulşlarının, bu kadar ağır bir borcun altında iken, Moskova'ya karşı kesin tavır almaları şaşırtıcı olacaktır. 


ye küfür etti. Bunun üzerine J-F. Revel radyo stüdyosunu terketti. 
Ancak tam kapıdan çıkarken, bir başkası Revel'e laf attı: “Express dergisinin hükümet tarafından finanse edildiğini herkes biliyor!" 
“Kiminle müşerref oluyorum?" 
- "Georges Gosnat!" 


da bulunan toplam mali varlıkları ise 50 milyon franga ulaşmaktadır. 


Kasa Moskova'da olunca, kafa nerede okur? 


NOMS CLIENTS N” 


- mii S 


5024-61 


YARIN: 


fi 
[i 

i 

LA i 

5347-1 | r f 
| 

1 

! 


ödüyor?” Bu saldırıya karşı, "L'Express" der- Gosnat, yaklaşık 30 yıldır, Fransız "Ko- "L'Express dergisi gisinin baş yönetmeni Jean-François Revel, münist"' Partisinin mali sorumlusudur. Parti Bilindiği gibi, F''.K”. 5486-7| Başyönetmeni Revel Marchais'nin aynı soruyu program yayma baş- ile Sovyetler Birliği arasındaki "para trans- P. yöneticileri sık sık ; j * 


ladığı zaman da sormasını talep etti ve bu saldı- feri" konusunda da uzman sayılır, Kremlin'den bağımsızlı- 


ğını dile getirmektedir. 


belgeleri tahlil ediyor” 


Partinin gazetesi L'Humanite'nin 1,5 mılyon Frank aldığını gosteren pusula Para Moskova'dan gelince gazete Kremlin'e muhalefet edebilir mi? 


